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Bij Joop aan tafel  opgetekend door Ad van Asten 3
Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Clubreizen; Winterserie  4-5
Onze jarigen; Ledenadministratie  Jet van den Bersselaar 6-7
Vooruitblik winterserie Helmond/Brandevoort  Mirjam Kies  6
Van de bestuurstafel  Kees van Vessem 7
Staande ovatie voor de Grenzeloze Tocht  Nelly van Roosmalen 8
Grenzeloze Tocht in winterse sfeer  Ad van Asten 9-10
Ziekenboeg  Mirjam Kies 10
De Midwienter Kuiertocht  Rinda Scheltens 11-12
Constant aan de wandel: Waddinxveen & Geldermalsen  Constant Dedel 12
Fotoreportage Lage Mierde  Noud Wijn 13
Prikbord; Persoonlijkheden  Mirjam Kies 14-15
LPS: clubkampioenschap stand & agenda  Ad van Asten 15
LPS: agenda, nieuws & uitslagen  Hans de Vries 16-17
Trainingsweekend Wintelre koud maar prachtig  Joop Reichenfeld 18
Sponsortochten nuttig & aangenaam  Mirjam Kies 19
Graaf van Hornepad weer in de steigers  Theo Beelen 20-21 
Jubileumtocht WoD; afscheid Truus; nieuwe commissie  Joop Reichenfeld 22-25
IJs en weder dienende  Kees van Vessem 24
Wederwaardigheden op de E8 (deel 3/slot)  Henri Floor 26-28
De buienradar kreeg gelijk  Nelly van Roosmalen 28
Nu al reserveren voor de Ganzenheuvel  Mirjam Kies/Hein Lenders 29
De R.K. Kerst-Boete-Bidweg naar Banneux  Peter van de Ven 30-31

Opiniërende stukken kunnen afwijken van de mening van het OLAT-bestuur. 
Het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de gepubliceerde advertenties in het clubblad van wandelsportvereniging OLAT.

Bestuurslid
Cor Broerse

Hoffmanstraat 22, 4143 BE  Leerdam
0345 615530

c.broerse@kpnplanet.nl

REDACTIE OLAT NIEUWS
Mirjam Kies, Wil Jacobs, Rinda Scheltens,  
Maria Stortelder en Ad van Asten (tekst)
Noud Wijn, Jo Lepoutre (fotografie, archivering)
Angélique van Deursen (webmaster: website@olat.nl) 
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

Vormgeving & coördinatie blad: Mirjam Kies 
Advertenties & coördinatie website  olat.nl: 
Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

Inleveren kopij: t/m 3e zondag van de maand 
Scheidingstraat 50, 5615 KN  Eindhoven
olatnieuws@onsneteindhoven.nl   
info redactie algemeen: 040  2550 342 

Ledenadministratie & abonnementen
Jet van den Bersselaar-Dreesen
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
De Regent 286, 5611 HV, Eindhoven
040  252 4404,  jet.dreesen@gmail.com

Verzending 
Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof 
Druk
Ton Niëns, Weert

Voorzitter
Joop Wesseling

De Turfkamp 6, 5258 EN Berlicum
073 5033322

joopwesseling@hetnet.nl

Vice-voorzitter
Theo Tromp
Daelenbroek 32, 6002 VN Weert 
0495 450325
m.h.tromp@hccnet.nl 

Secretaris 
Kees van Vessem

Diepmeerven 112, 5646 HC Eindhoven
040 2110413

 keesvanvessem@tiscali.nl 

Penningmeester
Jos van den Bersselaar
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
040 2524404
 j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl
Bank (OLAT) 13.82.11.736, giro (OLAT) 17.75.156 
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven

Bestuurslid
Toon van Wordragen

J. v. Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 537775

toon.van.wordragen@gmail.com

Bestuurslid
Ad Verbakel
Pastoor  Bogaertsstraat 12, 5469 EZ Keldonk
0413 212161
adverbakel@home.nl

Bestuurslid
Boetje Huliselan 
Kerkweg 39, 5266 BA Cromvoirt
06 13176518
boetjelsa@planet.nl
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De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en 
beeld. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort.
Zie ook onze website:  www.olat.nl
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BIJ JOOP AAN TAFEL  OLAT COMMISSIES
Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen
Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde), Henk  
Plasman (voorzitter), Piet van der Ree (secretaris)
Hans de Vries (wedstrijdsecretaris)
Stationsweg 136, 5611 BZ Eindhoven
06  20133971, havries@capgemini.com

Winterserie
Jos van den Bersselaar, 040  2524404 en Fonny van Buul 
(startbureau); Ad Verbakel (parkoersen)
Piet van Buul, 06  29378256  en Willem Schoonhen, 06  
48783069 (verzorging)

Clubreizen
Toon van Wordragen (coördinator)
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM  Weert
0495  537775;  toon.van.wordragen @ gmail.com
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Bouwmans

Kempische Wandeldagen
Mia Dielesen (secretariaat) 
Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven
040  2552742, kwdagen@dielesen.demon.nl
Joop Wesseling (voorz), Hein Lenders, Ad Verbakel, 
Jos vd Bersselaar, Toon van Wordragen, Cor Broerse

Wandelen op Dinsdag
Piet van de Zande (coördinator),  040  2263198
Mieke van Boxtel,  0411  622188
Kees van Iersel,  0411  621706
Truus Kusters,  0478  541276

Rooise Wandelingen
Betsie van Mil, 0413  475454

Rooise Avondvierdaagse
Betsie van Mil, 0413  475454
Marinus van Roosmalen, 0413  475467

Wandelwegen
Jan van Berkel  (Airbornepad)
Bert van Rooij  (H. Hendrikpad)
Theo Beelen  (Graaf van Hornepad)
Ad Verbakel  (Peellandpad)
Joop Wesseling  (coördinatie)

Onderscheidingen
p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

OVERIG
Boetiek & verkoop wandelgidsen
Hetty van Wijk-Verberne, 040  2812060
Janet van Gennip, 040  2415802
OLAT-verzorging
Piet van Buul (coördinator), 06  29378256
Willem Schoonhen, 06  48783069
Overnachting Vierdaagse 
Hein Lenders, 06  12074473;  giro 2608214
Notuliste Bestuursvergadering
Mariet Ahlers

ERELEDEN
Piet Knoester, Jos Koolen Ö, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en 
Jan van de Ven

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE
Piet Knoester, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE
Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, 
Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van  
Wordragen

Wij waren wel teleurgesteld in de opkomst bij onze eerste tocht van het jaar, 
maar verder niets dan lof over het parkoers en het decor waarin het allemaal 
plaatsvond. Het weer, dat zich natuurlijk niets aantrok van de voorspelling, was 
ons gunstig gezind. Wat is er mooier dan op een zondagmorgen door bossen en 
over heidevelden te trekken en dan te bekomen bij een authentieke herberg met 
de geheimzinnige naam: ‘In den Bockenreyder’. 
Laten we afspreken dat we volgende keer in Brandevoort elkaar in groten getale 
treffen.

Als u deze gespreksronde leest, zijn wij als bestuur al bij elkaar geweest om ons 
te beraden over de toekomst. Wij zullen ons dan hoofdzakelijk hebben verdiept 
in de voortgang van de service die we als club verlenen bij de Vierdaagse, zoals 
verzorging onderweg en de overnachting in Nijmegen. Onlangs konden wij in 
overleg met de beheerder van de Ganzenheuvel nog gunstige afspraken maken, 
maar ook hier gebiedt de realiteit ons om wat verder in de toekomst te denken.
Dichter bij huis vraagt de realiteit onze aandacht. Vooral onze winterserietoch-
ten, die toch van levensbelang zijn voor onze club, vragen nu om concrete aan-
pak. Ook moeten wij ons afvragen of ons vrijwilligerscorps voldoende is opge-
bouwd om tegemoet te kunnen komen aan de behoefte in het veld en binnen de 
organisatie. Met dit alles moeten wij rekening houden zodra de (nieuwe) verde-
ling ven bestuursfuncties aan de orde komt. 
Kortom: we moeten een deugdelijk plaatje maken voor de komende vijf jaar. Een 
plan waarvan wij u zeker  op de hoogte zullen houden.

Op onze website  olat.nl  kunnen belangstellenden zich online inschrijven voor de 
prestatietocht in Olland op 8 maart, evenals voor het Internationaal Wandeleve-
nement in Weert in het weekend van 23-24 mei, de Kempenlandtocht in Geldrop 
van 7 op 8 augustus en de Kempische Wandeldagen op 7-8-9 augustus. Vooral 
bij de prestatie- en langeafstandtochten is voorinschrijven van groot belang om 
een degelijke voorbereiding mogelijk te maken. Wacht dus niet te lang!

Inmiddels is de inschrijving voor de Vierdaagse van Nijmegen geopend. Deel-
nemers van vorig jaar en anderen kregen reeds een uitnodiging om in te schrij-
ven voor deze 93e editie; de voorinschrijving duurt t/m 6 maart. Vanaf 9 maart 
t/m 9 april kunnen nieuwelingen inschrijven. De deelnemerslimiet voor 2009 is 
gesteld op 45.000 wandelaars.

Een goede voorbereiding op de Vierdaagse zijn zoals u weet onze winterserie-
tochten. 
Daarom, zoals afgesproken: tot Brandevoort…!

-AvA-



4

Elke dinsdag starten wij om 10.00 uur voor een fikse wandeling 
op een bepaald punt in Sint-Oedenrode.
Er zijn twee afstanden mogelijk: ±7 km en 10 km.
Iedereen kan in zijn eigen tempo wandelen.
 
Er zijn 5 startpunten: 
Den Toel  Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
‘t Riethof  Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy  Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA
Datum Startpunt
10 feb De Beckart
17 feb ‘t Riethof
24 feb GEEN WANDELING (CARNAVAL)
03 mrt Den Toel
10 mrt De Beckart
17 mrt ‘t Riethof
24 mrt Oud Rooy
31 mrt Vresselse Hut
07 apr Den Toel
14 apr De Beckart
21 apr Riethof
28 apr Oud Rooy

Deelname voor OLAT-leden is gratis, dit op vertoon van hun 
OLAT-clubpas. Niet-leden kunnen de eerste keer gratis kennis-
maken en betalen daarna 1 euro. Dit kan contant of via een strip-
penkaart.
Vanzelfsprekend wandelt iedereen voor eigen risico mee.

Informatie:   
Betsie van Mil 0413 - 475454
Marinus van Roosmalen  0413 - 475467 

WANDELEN OP DINSDAG ROOISE WANDELINGEN
Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur ‘s morgens 
een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo’n 
20 km of méér te wandelen in een lekker tempo. 
Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangren-
zende deel van Limburg – is om ± 09.30 uur open en heeft de 
koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte 
lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we 
daarna het rustcafé aan. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij 
het vertrekpunt. 
Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het 
vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onder-
weg. Aan- of afmelden hoeft niet. 
Behalve de gebruikte consumpties zijn er géén kosten aan de 
wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na 
twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT. 
Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee. Overigens 
kunnen, in tegenstelling tot andere OLAT-wandeltochten, bij deze 
wandelingen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip 
voor deze keuze. .

Informatie: 
Mieke van Boxtel 0411 - 622188 acvanboxtel@home.nl 
Kees van Iersel 0411 - 621706 kees.van.iersel@home.nl
Truus Kusters 0478 - 541276 h.h.kusters@home.nl
Piet van der Zande 040 - 2263198 pvandezande@zonnet.nl

AGENDA 
Datum  Route Startpunt
10 feb Loonse & Drunense duinen Café-rest. De Vondst, 0411-641485
  Pepereind 13, 5266 AJ  Cromvoirt 
24 feb Kazematroute Camping de Sprink, 0492-661503
  Kasteelweg 21, 5731 PK Mierlo 
10 mrt Struinen door bos & duinen Café de Heeren Janssen, 0411-643430
  Torenstraat 6, 5268 AT  Helvoirt 
24 mrt Nulandse Heide   Hotel Nuland, 073-5342534
  Rijksweg 25, 5391 LH  Nuland
  (NB: geen rustcafé)

Seniorenwandelgroep Sint-Oedenrode
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CLUBREIZEN 2009 WINTERSERIE 2009 
Startbureau:  geopend vanaf 07.15 uur voor koffie.
 inschrijving vanaf 07.30 uur.
 sluiting 10 t/m 40 km:  17.00 uur

Afstand/starttijd:  40-30 km 08.00-09.30 uur
 20-15-10 km 09.00-12.30 uur
 60 km (alleen maart) 07.00-07.30 uur

Start Nordic Walking  10-15-20 km  11.00 uur   
 30-40 km  08.30 uur

Kosten: 10 km  € 2,50
 15 km  € 3,00
 20 km  € 3,50
 30 km  € 4,00
 40 km  € 4,00

Prijzen inclusief koffie, thee of soep op de posten onderweg. 
Korting voor OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart.
Korting voor wandelbondsleden € 0,50, alleen op vertoon lid-
maatschapskaart.
Op elke startplaats krijgt u een aparte sticker voor in het wan-
delboekje.

Informatie: Joop Wesseling, tel. 073 - 5033322

AGENDA 
Zondag 15 februari  HELMOND-BRANDEVOORT
 Wijkhuis ´t BrandPunt
 Biezenlaan 29
 5708 ZD Helmond

Zondag 15 maart  SINT MICHIELSGESTEL
 Partycentrum Absoluut
 St. Michielsstraat 1
 5271 AL Sint Michielsgestel

Het ‘eigen reisbureau’ van OLAT organiseert al vele jaren achter-
een clubreizen naar de de mooiste wandelroutes door de Arden-
nen of de Eifel. Deelnemers worden vanaf diverse opstapplaat-
sen per bus vervoerd. 
Bij de dagtochten is verzorging (soep) inbegrepen; bij de week-
endreis ook het verblijf (meestal in jeugdherberg). Wel dient 
men zelf te zorgen voor voldoende eten en drinken onderweg. 
In de dorpjes op de route is niet altijd iets te krijgen.  
Behalve bij het weekend is er  altijd keuze tussen twee afstanden 
(op de dag zelf eventueel nog te wijzigen). Men wandelt op ei-
gen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrij-
ving. De reisleiding is in geval van nood op te roepen.

PROGRAMMA
28 maart GR 56 Malmédy-Signal de Botrange 22-18 km
25 april GR 57 Werpin -La Roche en Andenne  24-17 km
27 juni GR 126 Anseremme-Houyet 26-18 km
29 aug GR 5 Saive-Banneux 23-20 km
26/27 sept GR 57 zaterdag: Basbellain-Clervaux 17 km
 GR 57 zondag: Goebelsmühle-Diekirch 21 km
LET OP:  Inschrijven voor deze weekendreis kan t/m 31 mei; 
 Het weekend gaat alleen door bij voldoende deelname
24 okt GR 128 Zouteleeuw-Hoepertingen 24-17 km

Inschrijfgeld: leden niet-leden
dagtochten € 23,00 € 27,00
weekend  € 62,00 € 72,00
  De prijzen zijn onder voorbehoud. 

Inschrijven: Minimaal 1 maand van tevoren, met vermelding 
van tocht, aantal personen, opstapplaats en afstand. Geld over-
maken naar giro 706801, ten name van w.s.v. OLAT in Weert.

Na-inschrijvers kunnen alleen mee als er nog plaats is in de bus. 
U kunt van woensdag- tot vrijdagavond voor vertrek informeren 
of dit het geval is.

Afmelden: Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen 
vóór de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden 
naar de volgende tocht, of (na aftrek van € 1,10 administratie- 
kosten) worden teruggestort. 

Opstapplaatsen:  Tijden:
Sint-Oedenrode 07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan) 07:35 uur
Weert (AC-restaurant A2) 08:10 uur

Bij voldoende deelname ook in Son (carpoolplaats A2), Leende, 
Keldonk en Helmond.

Zorg voor een geldig grensdocument! 
Voor (uitsluitend) bagage en kostbaarheden is een excursie- 
verzekering afgesloten.

Info & inschrijfadres: Toon van Wordragen
 Juliana van Stolbergstraat 10, 
 6006 ZM Weert
 0495 - 537775
 toon.van.wordragen@hetnet.nl
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ONZE JARIGEN
De volgende personen willen wij feliciteren 
met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze 
dag in goede gezondheid kunnen vieren.

VOORUITBLIK WINTERSERIE 
Helmond/Brandevoort: een  
bijzondere plek om te starten

FEBRUARI

16 Carlien van Woensel De Beerzen
16 Nelly Veldhuis Kerkdriel
16 Paul Koks ‘s-Gravenhage
16 Frank Koster Hilversum
17 Petra Tops Veldhoven
17 Sjaan Cissen Nistelrode
17 Ad van der Waal Bergen 0p Zoom
17 Iris van Limburg Nijmegen
18 Mart Buijtels Helmond
18 Doortje vd Akker Eindhoven
18 Gerrie Makkink Eefde
18 Francien van Genugten Sint-Oedenrode
19 Ria vd Boomen-Scheepers Beek en Donk
20 Marij Baggermans Helmond
20 Ineke Daelmans Helmond
21 Hans Bontekoe ‘s-Hertogenbosch
21 Ria van der Heijden Volkel
21 Henny van Megen Rhenen
22 Loek Labout Amsterdam
22 Anne Radder Poortugaal

Brandevoort, de Helmondse nieuwbouwwijk ‘in een oud jasje’, 
heeft de afgelopen jaren landelijke bekendheid verworven. Met 
name het stadsdeel de Veste, dat helemaal is opgetrokken in de 
stijl van historische vestingstadjes, compleet met stadspoorten 
en water rondom, was vaak in het nieuws. 
Precies daar ligt de startlocatie van onze volgende winterserie-
tocht. Het is weer eens iets anders. Bovendien heeft onze par-
koersbouwer Ad Verbakel met hulp van een kenner een mooie 
uitvalsroute gemaakt, die de wandelaars langs de leukste straat-
jes, pleintjes en hoekjes leidt. 
We verlaten de Veste in noordelijke richting, steken het spoor 
over en een eind verderop ook de Helmondweg – behalve de 
10 km die daarvoor al door de groene omgeving wordt terug-
geleid. Bij kasteel Croy haakt ook de 20 km af. De wandelaars op 
de 30 en 40 km vervolgen hun tocht naar Lieshout, waar een ca-
férust gepland is. 
Daarna is het een kwestie van ‘bos-hoppen’, waarbij we ook 
stukken nieuwe natuur aandoen die zijn aangelegd ter compen-
satie van de A 50. Met een grote lus via ‘t Geregt, de Lieshoutse 
heide, het Vresselse bos, de Kuilen en de Mosbulten komen we 
uiteindelijk uit in het landelijke gebied ten zuiden van de Veste, 
waar de nieuwbouw nog op de tekentafel ligt. Maar er zijn al 
wel volop wandelpaadjes en bruggetjes om langs terug te keren 
naar wijkhuis ‘t BrandPunt. 

Misschien wel een unicum in de geschiedenis van de OLAT win-
terseries: je kunt er met de trein naartoe! Helmond-Brandevoort 
heeft zijn eigen station, op een paar honderd meter lopen van 
de startlocatie. 
Maar automobilisten die er vroeg genoeg bij zijn komen ook aan 
hun trekken: het wijkhuis heeft een grote ondergrondse par-
keergarage, van waaruit men met de lift vrijwel direct opstijgt 
naar de inschrijftafel. Een ongekende luxe!

Praktische informatie over deze tocht is te vinden op pagina 5. 

22 Jeroen van Altveer Eindhoven
22 Jan van Berkel Erp
23 Sjaan Selten-v.Diepenbeek Mill
23 Alice van Dyk Kampen
23 Hanneke Kuenen Eindhoven
23 Conny Nakken Weert
23 Gonnie Kesseler Son
24 Hans van Heeswijk Schijndel
24 Ben Zuiderhoek Waalre
24 Servee Derks Leiden
24 Elly van Berkel-Kleinee Tilburg
25 Theo Tromp Weert
26 Jan Kastelijn Sint-Oedenrode
27 Ellie Perham Eindhoven
27 Kees Kooistra Eindhoven
27 Maja de Wit Zijtaart
28 Arnold de Haan Sint-Oedenrode
28 Hans van Grol Enschede
28 Theo Klanke Vlissingen
28 Lian Kapteyns-Verhagen Son
29 Ton Schenkelaars Veldhoven

MAART

2 Jan van Dalfsen Eindhoven
2 Gerrit Arfman Kapel-Avezaath
3 Jos van de Velden Sint-Oedenrode

3 Frank Weimar Best
4 Ad van Hastenberg Sint-Oedenrode
4 Corry de Vries-Mimpen Veldhoven
4 Margriet vd Boogaard-van Heel Berlicum
5 Betsie van Casteren Nuland
5 Nina Hoogerbrugge Berkel en Rodenrijs
6 Jan van den Elzen Volkel
6 Jos Raaijmakers Nuenen
9 Coos Verburg Driebergen
9 Clara van Dooren-van Rooij Best
9 Miek Ligtvoet Helmond
10 Marijke Leenders-Migchels Aarle-Rixtel
10 Tonnie de Boer-Weeda Ommel
10 Jan Ronner Utrecht
10 Ad Duijm Waalwijk
10 Maria Kuiper-vd Bersselaar Eindhoven
10 Rob Vaessens Deventer
10 Cor van der Heijden Geldrop
11 Adi Heussen Helmond
11 Hannie Sterken-Verberne Helmond
11 Frits Mennen Heteren
12 Gerrit van Haandel Zeeland
12 Riek Donkers Veldhoven
12 Pieta van Boxmeer Boekel
13 Marietje Jansen Uden
15 Joop Brans Best
15 Anneriet Janssen Beek en Donk
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VAN DE BESTUURSTAFEL POSTVAK IN

LEDENADMINISTRATIE
Jet van den Bersselaar-Dreesen 
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven, of 
De Regent 286, 5611 HV, Eindhoven
040 - 2524404
jet.dreesen@gmail.com 

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven 
aan de ledenadministratie. Mocht u be-
zwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan 
verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het 
verschijnen van het verenigingsorgaan met 
argumenten te melden bij het secretariaat.
Het lidmaatschap gaat pas in als de ver-
schuldigde bedragen zijn ontvangen. 
Om in aanmerking te komen voor korting 
op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het 
noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te to-
nen bij de inschrijving.

Bestuursleden.  Zoals u kunt lezen in de bijgevoegde uitnodiging voor de jaarverga-
dering zijn er dit jaar 3 vacatures in het bestuur.
U weet allemaal, dat kandidaat bestuursleden zich niet massaal aanmelden. Geen en-
kele vereniging – ook OLAT niet – heeft een wachtkamer vol aspirant bestuursleden.
Daarom is door het bestuur naarstig gezocht naar geschikte kandidaten. Gelukkig 
hebben we een paar mensen bereid gevonden om zich kandidaat te stellen voor een 
bestuursfunctie. Zij zullen op de jaarvergadering door het bestuur voorgedragen wor-
den. Het zijn Ad van Asten en Gerrit van Baal. Ad is voor veel OLAT-leden een goede 
bekende, Gerrit heeft wat minder aan de weg getimmerd. 
Omdat er dan nog één vacature is, en er vooralsnog geen andere kandidaten gevon-
den zijn, heb ik besloten om mezelf nog voor één jaar beschikbaar te houden voor een 
bestuursfunctie. 
Vanzelfsprekend kan iedereen zich volgens de regels alsnog kandidaat kan stellen voor 
het bestuur. Dat zou betekenen dat we de luxe hebben om te kunnen kiezen. Daarom, 
schroomt u niet als u meent hiervoor een goede kandidaat te zijn.

Verkeersregelaars.  Joop heeft het al eerder aangekondigd: we krijgen nieuwe ver-
keersregelaars. Als u dit leest hebben de eerste vrijwilligers de cursus al gevolgd. Hier-
mee wordt voorzien in een leemte en kan er voldaan worden aan de wettelijke eisen.

Commissie LPS.  In Olland krijgt het ontmoetingscentrum Den Holm in de toekomst 
een andere functie. Of  OLAT dan nog gebruik kan maken van de huidige faciliteiten is 
een vraag. De commissie LPS kijkt nu al naar mogelijke alternatieven.
In Weert leek het parkoers van het Internationale Wandelevenement gevaar te lopen  
door werkzaamheden, maar volgens de laatste berichten vallen die er net buiten.

-Kees van Vessem-

NIEUW ADRES: 
  Mirelle van de Oetelaar
Beekkant 26A, 5271 EJ Sint Michielsgestel
  Jan Dinnissen
Hof van Hagevoort 111, 6601 JD Wijchen

AANGEMELD ALS LID:
  Dhr. & mevr. Josse & Milly Zentveld
Dr. Arienslaan 80 B, 4761 EP Zevenbergen
  Kevin van Stuivenberg (8 jaar)
Venuslaan 39, 5694 TD Breugel
  Mevr. Adriane Dusseljee
Waleweinlaan 18, 5665 CK Geldrop
  Dhr. Roy Beeby
Grevenmacherhof 16, 5625 LT Eindhoven
  Mevr. Joke Tindemans
Sint Willibrorduslaan 5, 5591 BG Heeze
  Dhr. Theo Martens
Europalaan 6, 5298 TN Liempde
  Dhr. & mevr. Peter & Jeanne van de Laar
Ollandseweg 97, 5491 GR Sint-Oedenrode
  Dhr. & mevr. Peter & Corry Nijssen-Schepers
Hoge Vonderstraat 31, 5492 CH 
Sint-Oedenrode
  Dhr. & mevr. Louis & Marian van Bavel-Bakx
Jan Steenlaan 51, 4907 RG Oosterhout

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD:
Mevr. Maria Foolen, Sint-Oedenrode
Dhr. & mevr. Harry & Truus Lutters, Deurne
Dhr. Arie Timmermans, Eindhoven

Hoe zit het met het aanleveren van kopij 
in 2009?
In principe geldt – net als vorig jaar – dat 
kopij uiterlijk de derde zondag van de 
maand bij de redactie binnen moet zijn 
om nog verwerkt te kunnen worden. Maar 
eerder mag ook, en wordt zelfs bijzonder 
op prijs gesteld. 
Alleen in december moet de kopij een 
week eerder binnen zijn dan normaal: 
zondag 13 december. Op die manier kan 
onze huisdrukker namelijk ook nog rustig 
Kerstmis vieren.
In mei 2009 schuift de deadlne een week-
je op vanwege het Internationaal Wandel- 
evenement van OLAT: de kopijstop ligt 
dan op zondag 24 mei. Verder maken we 
– zoals elk jaar – in de zomer een dubbel-
nummer. 
Dat levert het volgende lijstje op: 

jan 18 juli --
feb 15 aug 16
mrt 15 sep 20
apr 19 okt 18
mei 24 nov 15
juni 21 dec 13

Foto’s insturen.  Heeft  u een of meer 
supermooie, grappige of gedenkwaar-
dige foto’s gemaakt op een van de 
OLAT-tochten? Denk er dan eens aan om 
die naar ons op te sturen. Dat kan sinds 
kort via een adres op de OLAT-website: 
fotoarchief@olat.nl 

Heeft u zelf een complete serie op bij-
voorbeeld Picasaweb gezet, geef dan de 
redactie uw weblink door. Wie weet wordt 
uw foto wel geplaatst bij een verslag van 
een ander lid. Niet iedere schrijver is im-
mers ook een fotograaf, en andersom. 
Bovendien kunnen deze webalbums via 
onze ‘hoffotograaf’ Noud Wijn ook ge-
koppeld worden aan de OLAT-site zodat 
iedereen ervan kan meegenieten. 

Graag erbij vermelden om welke OLAT-
tocht het gaat en – voor zover mogelijk – 
wie er op de foto staan. Dat wil vooral ook 
onze archivaris Jo Lepoutre graag weten, 
want hij gaat van de ingestuurde foto’s 
een collectie aanleggen die voor het na-
geslacht bewaard blijft. 

Van belang is tenslotte dat de foto’s wor-
den doorgestuurd in het originele for-
maat, maar zeker niet kleiner dan 500 KB. 
Anders zijn ze in druk onbruikbaar. 
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We hebben ons voorgenomen om de Grenzeloze Tocht te lopen, 
maar de weersverwachting doet ons de tenen bij elkaar knijpen. 
Het zou wel eens meer dan 5 graden kunnen gaan vriezen. En ja, 
wat moet je dan? 
Zo vlak na de kerstdagen en al dat lekkere eten is het toch wel 
lekker om er alvast een paar kilo’s af te lopen. Gauw wat thermo-
onderkleding gekocht en gewapend met een dikke trui, muts, 
das en natuurlijk wanten, rijden we om 08.30 uur vanuit Sint Oe-
denrode naar Luyksgestel. Daar is het nog niet echt druk bij de 
inschrijving, maar wat nog niet is, kan nog komen.
We besluiten om 2 X 12 km te lopen en om 09.30 uur vertrekken 
we met al onze warme spullen aan voor het eerste deel: Luyks-
gestel naar Lommel. We lopen al heel snel in het bos en daar is 
het niet koud, maar wel erg mooi wandelen. 
Via een heel mooie route komen we bij het stadion van Lommel, 
waar de eerste rust is. Lekker een bakske koffie en wat eten erbij, 
want met deze kou ontdekken we dat je toch wel wat meer ener-
gie verbruikt dan anders. Maar zoals altijd bij OLAT is er van alles. 
Dit keer niet gratis, maar dat is ook niet zo erg. Je kunt eten en 
drinken en je zit er binnen waar het niet erg warm is, maar toch 
warmer dan buiten.
Na deze pauze lopen we richting Lommel waarbij parochiezaal 

Heideheuvel het eindpunt of het keerpunt is. Degenen die hier 
op het eindpunt zijn, kunnen voor € 1,00 met de bus terug naar 
Luyksgestel.
Wij gaan op pad voor de 13 km, lopen terug en nu moeten we 
de rode pijlen volgen. Deze brengen ons weer naar het stadion, 
waar we natuurlijk weer van de koffie genieten. Bij het stadion 
zien we veel mensen van OLAT die daar voor de koffie, soep en 
het opruimen zorgen. 
Via ook nu weer een heel mooie route komen we moe maar vol-
daan rond de klok van 16.00 uur weer bij camping De Zwarte 
Bergen aan. Al met al hebben we 26,8 km afgelegd en met al 
die kleren aan hebben we ons flink warm gelopen.Het was een 
super mooie tocht die zeker voor herhaling vatbaar is.

Vanaf deze plek willen wij iedereen, maar dan ook iedereen die 
op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
aan het tot stand komen van deze tocht en voor de hulp tijdens 
deze tocht, van harte bedanken. Zonder al deze vrijwilligers was 
er voor ons geen wandelplezier.
Op afstand geven wij jullie een staande ovatie.  

-Wim en Nelly van Roosmalen-.

Staande ovatie voor de Grenzeloze Tocht
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Sjef is present en na een kopje koffie en 
wat informatie-uitwisseling gaan we 
bij het laatste glimpje duisternis naar 
buiten. Vergeet ik ook nog bijna de 
helft van mijn controlekaart bij Henk 
af te geven.         
Op de camping is verder nog geen leven 
te bespeuren en we zijn al vlug buiten 
dat territorium, maar het blijft voorlo-
pig volop bosgebied. De grond is bevro-
ren en dat is voor mij altijd een beetje 
extra opletten waar de schoenen het 
beste houvast krijgen. Nee, ik ben geen 
nordic walker ook al sleep ik zo’n stok 
mee, die is meer bedoeld om af en toe 
de kwaaltjes te verlichten. 
We komen buiten het bosgebied en 
zien de rood gloeiende bol net boven de 
horizon uitkomen; prachtig gezicht zo 
boven de wit bevroren omgeving. Niet 
lang daarna bereiken we de oorsprong 
van deze tocht: de grens die er niet 
meer is. Nog wel zo’n grenspaal die 
het verschil uitmaakt in welke tarief-
groep je maandelijkse inkomen wordt 
beknot. 

Wij gaan even de goede kant op. Trou-
wens: die imposante brug hebben de 
Belgen ook niet zelf betaald. Nee, die 
komt via een omwegje gedeeltelijk uit 
onze portemonnee: de vrijgevige Euro-
pese Unie. Maar niettemin, hij ligt er 
en dat is mooi meegenomen om aan 
de overkant van het kanaal te komen.  
Dit jaar trekken we vanuit Nederland 
door de Sahara naar Lommel. Dus di-
rect over de brug rechtsaf en even later 
rechtdoor de oase in. We beginnen met 
een stevig klimmetje waarbij m’n stok 
goed van pas komt. 
Amper bekomen van de eerste indruk-
ken, is het alweer tijd om het fototoe-
stel voor de dag te halen. Die boot is het 
meest gefotografeerde object tijdens 
onze gezamenlijke wandelingen. 
Hele slierten wandelaars lopen ons nu 
voorbij. De kraag omhoog en het ideaal 

voor ogen: zo snel mogelijk ergens an-
ders naartoe. Sjef heeft ook van die nei-
gingen en dan vraagt ’ie: ‘gaat ’et!’ Zo 
vertelt hij in de loop van de dag dat hij 
voor het eerst deze omgeving echt be-
leeft. Die waterpartijen met dat laagje 
ijs erop zijn fantastisch. Ergens een ijs-
vrije plek waar de eenden en de ganzen 
zich luid kwekkend vermaken. 
Jammer dat er uiteindelijk toch een 
einde komt aan dit aardse paradijs. 
Niet dat de omgeving daarna gaat ver-
velen, zeker niet. Stilaan komen we in 
het Lommelse. Eerst omzeilen we een 
keur aan sportaccommodaties, dan een 
trapveldje en even later het stadion dat 
ze ons van alle kanten laten bewonde-
ren. Uiteindelijk mogen we ook naar 
binnen en is de keuze van het drankje 

afhankelijk van de kleur van het bon-
netje dat je hebt gekocht, in ons geval 
dus de koffiekleur. Dan weer op stap 
voor het traject naar Heide-Heuvel, een 
klein uurtje hier vandaan. 
We moeten wel eerst via een uitgelezen 
buurtje terug naar het kanaal en zien 
tot onze verbazing dat de Lossing ook 
niet meer ten volle gedijt. We trekken 
verder langs het kanaal en kronkelen 
daarna door het struikgewas over on-
gewisse paadjes richting het patronaat. 
Het domein van Milieu waar het steeds 
goed toeven is.   

Ook hier hebben de versnaperingen een 
eigen kleur. Soep, koffie en kerstgebak 
zijn gelijkwaardig. Minder bekenden 
dan in het stadion, maar Boetje is er 
wel. Hij beheerst het stoklopen al even 
makkelijk als een rondje Roubaix of 
een baantje snelwandelen. De buspen-
deldienst doet goede zaken, maar voor 
ons liggen nog ruim 15 km wandelple-
zier in het verschiet.
Daarvoor moeten we eerst het kanaal 
weer over om dan geleidelijk terecht 
te komen in een mooi natuurgebied 
dat zich niks aantrekt van de faam van 
de plassen aan de overzijde. Dit gebied 
pronkt op zichzelf en het is er heerlijk 
wandelen. Tot we ook hier genoopt 
worden afscheid te nemen. Nog even is 
er dan dat heerlijke asfalt, maar slechts 
heel even mogen wij daarvan ‘genieten’ 
en dan zwenken we af richting struik-
gewas met alle venijn van dien. 
Het gaat nu op en neer en je blijft je 
afvragen wie er op het idee gekomen 
is om dit paadje te ontdekken terwijl 
er amper 25 meter van je vandaan dat 
mooie fietspad loopt. Toch willen ook 
op dit paadje de meeste wandelaars 
zo snel mogelijk weer ergens anders 
zijn. Blijf genieten, is vandaag mijn lijf-
spreuk. 

De auto loopt niet, maar Ad en Sjef wel

Grenzeloze Tocht 2008 in winterse sfeer
Het is koud op de vroege morgen van 29 december. Dat heeft ook de auto 
gemerkt want hij geeft geen kik als Dini om halfzeven het contact probeert 
te activeren. Dan maar vlug iemand uit zijn bed bellen en zodoende zijn we 
toch nog om half acht ter plaatse: De Cambiance in Luyksgestel. Daar loopt 
het nog niet storm ondanks de mooie weersvooruitzichten voor deze wan-
deltocht, die alweer voor de 17e keer wordt georganiseerd door Milieu 2000 
uit Lommel en OLAT uit Rooi. De krant heeft zijn best gedaan, want we wer-
den twee keer vernoemd, dan maar onszelf een beetje de schuld geven: het 
stond namelijk niet in het LWP.

>>>
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Onder dat motto bereiken we na enige 
kilometers weer het stadion waar Mi-
lieu en OLAT gezamenlijk voor gastheer 
spelen. Een tafeltje is vlug gevonden en 
de ontmoeting met anderen laat daar-
na niet lang op zich wachten. Mirjam 
is te voet tot hier geraakt en wil graag 
met ons de terugweg aangaan. Frits 
vindt er op zijn zoveelste doorkomst 
zijn vrouw terug en Regina sr. mag 
even op verhaal komen. Hier zijn van-
daag ook een aantal OLAT-vrijwilligers 
in de weer om het ons aan niets te laten 
ontbreken. 

Omdat het zo sfeervol is, blijven we 
iets langer plakken dan we ons hadden 
voorgenomen en dat alleen om de pret 
niet te drukken: we houden het van-
daag gewoon bij koffie. 
Dan is het tijd om op te stappen, het 
gaat nu rap richting de onzichtbare 
streep, maar eerst nog zo’n wijkje waar 
alleen huizen staan zonder dat er leven 
omheen schijnt te bestaan. Daarna la-
ten we het kanaal voorgoed achter ons 
en kiezen voor ruime bospaden, geleid 
door oranje pijlen van Belgische make-
lij. Geregeld worden we ingehaald door 
groepjes die vanuit België nog even 
Holland doen om straks met de laatste 
bus terug te keren. 
Nu we Mirjam in ons midden hebben, 
is de praat ook meer inhoudelijk en ver-
loopt de tijd met rasse schreden. Totdat 
wij tot onze grote schrik bemerken dat 
onze vriendin, waarvoor we toch op 
z’n minst zorg dragen, in het niets is 
verdwenen. Navraag bij groepjes die 
ons achterop komen, geven ons toch 
enige hoop dat het later wel weer goed 
zal komen, maar Sjef blijft omkijken 
en hoopt nog een laatste glimp van 
Mirjam op te vangen. 

Dan opeens weer wijde blik op de om-
geving. In de verte rechts ligt Luyks-
gestel en links voor ons het bosgebied 
rondom de Zwarte Bergen. Nog even 
een bezoek aan de kerststal, dat geeft 
het gevoel bijna thuis te zijn. Er dienen 
zich alweer heuveltjes aan en een vari-
atie aan bospaden leidt ons naar thuis-
haven de Zwarte Bergen. Er heerst nog 
een gezellige drukte, een sfeer waarin 
wij graag meegaan. 
Aan Nederlandse zijde haalden 762 per-
sonen een startbewijs en aan Belgische 
kant waren er ongeveer 1100 deelne-
mers. 

-Ad van Asten-

ZIEKENBOEG

Jan van de Zanden uit Mierlo verraste iedereen door 18 januari te verschijnen in Lage 
Mierde. Hij had immers nog op oudjaarsdag een zware operatie ondergaan: in het Ca-
tharina ziekenhuis kreeg hij een nieuwe hartklep. Na vijf dagen had hij het wel gezien 
in Eindhoven en mocht hij nog vijf dagen herstellen in het Geldropse Sint Anna zieken-
huis. Hij was dus amper een week weer op de been tijdens de winterserie.
Jan kwam op camping De Hertenwei alleen even bijpraten – van wandelen kon na-
tuurlijk nog geen sprake zijn. Hij bevond zich wel weer in gezelschap van zijn trouwe 
hondje Flappie, dat in december twee weken spoorloos was. „Ik had hem los laten 
lopen op de Strabrechtse Hei, wat ik bijna nooit doe – en wat daar eigenlijk ook niet 
mag. Ergens bij een hek moet hij verkeerd gelopen zijn. Ik ben diverse keren terug ge-
gaan om hem te zoeken, ben bij de boswachterij, de politie en het asiel geweest, maar 
niemand had hem gezien. Na twee weken hing ik een briefje op bij de plaatselijke su-
permarkt en toen werd ik diezelfde avond gebeld. Flappie bleek drie straten verderop 
te zijn opgevangen.”
Het beestje was zodoende weer present op de Grenzeloze Tocht (foto). Meteen daarna 
hoorde Jan dat hij op 31 december (een paar maanden eerder dan gepland) onder het 

mes zou gaan en ging Flappie even uit 
logeren. Nu zijn ze weer met z’n twee-
tjes thuis. „En heb ik weer wat om voor 
te zorgen”, zegt Jan uit de grond van 
zijn hart. 
Zelf wachtte hij een week na zijn ont-
slag uit het ziekenhuis nog op thuis-
zorg. Dat zal best wennen zijn voor 
onze actieve vrijwilliger, die altijd klaar 
staat om waar hij kan een handje te 
helpen. 
Wie Jan tijdens zijn herstel wil opfleu-
ren met een kaartje, kan schrijven naar 
Zonnedauw 109, 5731 TZ  Mierlo. 

De uitstekende wandelcarrière van Gerrit Arfman werd medio januari ruw onderbro-
ken door het bericht dat hij darmkanker heeft. Weliswaar zijn de vooruitzichten gun-
stig, maar de eerstkomende tijd wacht hem een intensieve tocht door de medische 
wereld. „Rond Kerstmis ging het al niet goed. Maar dat het iets kwaadaardigs zou zijn 
had ik niet verwacht. Ik rook niet, drink niet, leef gezond, en het zit ook niet in de fami-
lie”, zegt Gerrit. De eerste tijd wordt hij behandeld met een combinatie van chemo en 
bestraling; daarna volgt waarschijnlijk nog een operatie. Dit alles brengt veel heen en 
weer reizen met zich mee naar de ziekenhuizen in Tiel, Utrecht en Eindhoven. 
Zijn vrouw Corrie en hij kunnen er gelukkig heel nuchter mee omgaan. „Ik heb de Bos-
sche 100 afgezegd, meteen toen ik het hoorde, zodat iemand anders mee kon. En ik 
ben ook meteen gestopt met mijn eigen zaak. Dat had ik anders in juni toch gedaan.” 
Voor kleindochter Sonja komt het heel hard aan: ze wandelde altijd uitsluitend met 
haar opa, met wie ze een innige band heeft. 
„Tja, we zijn nu even van het strijdtoneel verdwenen, maar ik wil zo gauw mogelijk 
terug komen. Ik heb nog heel wat te wandelen”, zegt Gerrit (bijna 63). Hij hoopt eind 
maart ook zelf de bronzen trofee van het clubkampioenschap te kunnen ophalen tij-
dens de jaarvergadering van OLAT. 
Wie Gerrit een hart onder de riem wil steken, kan het beste mailen of een kaartje stu-
ren. Zijn mailadres is:  fam.arfman@hetnet.nl  en het postadres: Zoelensestraat 51, 
4013 CP,  Kapel-Avezaath. 

Vlak voor dit nummer naar de drukker 
ging, bereikte ons het bericht dat ook 
Theo Gijzen een hartoperatie heeft 
ondergaan, in plaats van de geplande 
dotterbehandeling. Zijn adres: Breda-
laan 196, 5652 JK  Eindhoven. 
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Vlak voor kampeerboerderij De Berg-
hoeve gaat de weg verder als zandpad. 
Aan de ene kant bos en heide. Aan de 
andere kant drassige weides en  een 
kaarsrechte beek. De Berghoeve is de 
start voor deze ‘Midwienter Kuier-
tocht’. Vandaag, op de dag na de langste 
nacht, vieren we de zonnewende, bege-
leid door de Veluwse Midwienterhoorn-
bloazers. 

Verloren Beek
Om twaalf uur mogen we vertrekken. 
Terwijl ik over het zandpad stap, hoor 
ik  bij  de  start de  eerste  midwinter-
hoorn, die qua klank, melodie en emo-
tie wel iets wegheeft van The Last Post. 
Hoewel het midwinterhoornblazen 
een ‘invented tradition’ is, een recente 
vinding uit de negentiende of vroeg 
twintigste eeuw, geeft het deze wande-

ling een bijzondere sfeer. We lopen een 
stuk langs de Verloren Beek, helder wa-
ter dat over rode klei kabbelt. Als het 
water niet had gestroomd, zou ik het 
een sloot hebben genoemd. De beek lag 
buiten Epe en had geen economisch 
nut, vandaar de naam. Wat arrogant is 
toch de mens, dat we iets als verloren 
beschouwen, alleen omdat we het niet 
kunnen gebruiken! 

Op de punt van de klomp
Op een kruising van zandpaden ver-
schijnen een man en vrouw met hun 
hoorns en beginnen om en om te spe-
len. Terwijl de man zijn hoorn op de 
punt van zijn klomp laat rusten, legt 
hij uit dat ze mogen blazen van Advent 
tot Driekoningen. De hoorn werd vroe-
ger door boeren gebruikt om onderling 
te communiceren over grote afstanden. 
In de grensstreek waren het smokke-
laars die elkaar ermee waarschuwden 
voor de douane. 
Tegenwoordig vieren liefhebbers vooral 
in Twente en de Achterhoek, maar dus 
ook op de Veluwe,  de zonnewende met 
de klanken van de midwinterhoorn. Na 
dit weekend worden de dagen gelukkig 
weer langer! Zeker iets om bij stil te 
staan. 
Voor ons, achter ons, overal lijkt het 
geluid van de midwinterhoorn te zijn. 
Telkens passeren we een, twee man die 
staan te spelen. Dezelfde melodie, toch 
steeds anders. 
Ondanks dat we door het platteland 
lopen, valt er genoeg te zien.  Bij een 

boerderij hangen hele generaties klom-
pen aan de schuur, van piepklein pop-
penklompje tot volwassen schoen. 
Even verderop bij één huis twee gloed-
nieuwe hooimijten. Twee mijten? Die 
zal vast wel veel  paarden  hebben? Ik 
kijk over mijn schouder en schiet in de 
lach. Die hooimijten zijn bedoeld voor 
dat andere dier waar we zo aan ver-
knocht zijn, de heilige koe. Alleen de 
buitenmuren zijn van stro. 
Dan iets verontrustends. In een wei-
land zien we een stoer fjordenpaard 
staan, dat nieuwsgierig naar de wande-
laars toe rent. In zijn staart zit een lang 
stuk prikkeldraad verstrikt, dat hij 
achter zich aansleept. Dat kan natuur-
lijk niet. In de naastgelegen boerderij 
is niemand thuis. Ik loop een eindje te-
rug naar de buren aan de overkant. De 
vrouw die opendoet, is niet verbaasd 
over mijn verhaal: “Ze zijn daar nogal 
slordig.”  Ze belooft de eigenaar van het 
dier te waarschuwen.  

Reageerbuisjes drank
De pijlen voeren ons langs Dierenpark 
Wissel, waar we achter de heg twee 
sneeuwuilen zien zitten. Kort daarop 
luidt een beekje de overgang in naar 
bos. Hier staan opnieuw twee heren, die 
samen twee reageerbuisjes vol Beren-
burg en drie hoorns tot hun beschik-
king hebben. Een is van lichtgekleurd 
hout, de andere twee zijn donker. Zou 
dat verschil maken? 
“We hebben 27 leden”, zegt de een. “Als 
je die alle 27 op een rijtje zet en laat bla-

‘Midwienter Kuiertocht’ in Wissel: 

Prachtige route, bijzondere muziek
Sommige plaatsnamen zijn, met 
dank aan de Nederlandse Spoorwe-
gen, bijna samengetrokken tot één 
woord. Denk aan Ede-Wageningen 
of Driebergen-Zeist. 
Op de Veluwe hebben we Epe-Wis-
sel, hoewel Epe geen treinstation 
heeft en Wissel nauwelijks meer is 
dan een vlek op de kaart. Het buurt-
schapje  met amper tweehonderd 
inwoners is vooral bekend vanwege 
het dierenpark. Wandelaars komen 
hier om een heel andere reden. De 
OWB zette deze schitterende tocht 
uit en kreeg medewerking  van WIOS 
Epe voor de verzorging. 
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zen, krijg je 27 verschillende klanken, 
ook al geef je ze alle 27 precies dezelfde 
hoorn.” Hij legt uit dat het verschil in 
toonhoogte alleen wordt bereikt met 
de spanning in de lippen en die is voor 
iedereen anders. Verder maakt ieder-
een zijn eigen mondstuk en ook dat 
geeft een uniek geluid. 
 
Na tien kilometer zijn we terug in 
de Berghoeve voor een rust. Het is er 
een gezellig geroezemoes. Het Veluws 
Streekmuseum Epe verkoopt er zaden, 
vetbollen en kerststukjes en voor wie 
trek heeft zijn er ambachtelijke rook-
worsten, dikke snert of lekkere punch. 
Als ik de rij voor de bar zie, ga ik snel 
verder. 
Nu stappen we de Tongerense Heide 
binnen. Een prachtige deken van hei-
de, geen sprietje  gras te zien. Aan de 
bosrand staan twee heren met donkere 
hoorns die qua zuiverheid en melodie 

boven de rest uitsteken. Zoals de laat-
ste klanken zachtjes wegsterven, teder 
worden toevertrouwd aan de wind, is 
bijna ontroerend.  
“Mooi hè,?”zeg ik tegen een dame die 
ik eerder al heb ingehaald. Het is geen 
wandelaarster, maar iemand uit de 
buurt. Waarschijnlijk verklaart dat 
haar reactie: “Niet met zoveel mensen! 
Ik vind er geen donder aan!” 

Echo
Ik besluit dat mijn goede humeur aan 
haar is verspild en loop verder. In het 
zand zijn sporen te zien van nordic 
walkers naast de hoefjes van ree en 
hert. Wilde zwijnen zijn er ook genoeg, 
blijkt uit de verse wroetsporen langs 
het pad. Helaas blijft het vandaag bij 
sporen. 
Op een uitzichtpunt zijn beide bankjes 
bezet. Je zit er een beetje beschut en 
hebt een prachtig uitzicht op de Tonge-
rense Heide. “Zou dit oude natuur zijn, 
of gemaakt , ” vraagt een van de wande-
laars zich af. Ik moet inderdaad toege-
ven dat ik zelden een heideveld heb ge-
zien dat er zo goed uitzag. Totaal geen 
gras en de dennetjes die er groeien zijn 
hooguit een paar jaar oud. Een stuk of 
wat mochten doorgroeien en geven het 
heideveld extra sfeer. 
Vlak voor het eind staan nog twee bla-
zers op een heuvel. Juist als ik aankom, 

CONSTANT AAN DE WANDEL
Winterserietocht RS’80, Waddinxveen
Zaterdag 20 december 2008 was er weer 
een wandeltocht vanuit Café-restaurant 
‘De Unie’ te Waddinxveen. De start was 
om 9.00 uur en al gauw wandelden we via 
de Wilhelminakade zuidwaarts langs de 
Gouwe tot aan het bordje ‘’t Weegje’, waar 
we in gingen via halfverharde paden met 
veel bochten. Na enige tijd naderden we 
de Coenecoopbrug, waar we via trappen 
op gingen. Aan de overkant via een fiets-
pad naar de Winterdijk (smal pad), welke 
we in noordelijke richting volgden. Aan 
het eind ervan naderden we Reeuwijk. 
In een schuur bij een boerderij was de 
verzorging. Daarna volgden we de Baars-
jeskade en Bloemendaalseweg met pas-
sage van de kinderboerderij ‘De Goudse 
Hofsteden’. Via straten en binnenwegen 
liepen we door Reeuwijk-Dorp. Inmiddels 
hielden we pauze in het verenigingsge-
bouw ‘De Brug’ te Reeuwijk-Dorp. Na de 
horecarust volgden we de Oud-Reeuw-
ijkseweg en de Kerkweg. Daarna door het 

recreatiegebied ‘Breedijk’. Na dit gebied 
langs de Gouwe en vervolgens via de hef-
brug naar de finish. 
Het was een mooie tocht. Het weer was 
aanvankelijk donker en later werd het iets 
lichter en het was redelijk droog met een 
enkel spatje regen er tussendoor. Er gin-
gen 420 wandelaars van start.
 
Wandeltocht Pr. Marijke, Geldermalsen
Op zaterdag 3 januari 2009 organiseerde 
cwsv Prinses Marijke een wandeling van-
uit hun clubgebouw aan de Kostverlo-
renkade te Geldermalsen. Om 9.00 uur 
startten we vanuit de achterzijde aan de 
Zaaiwaardweg. Daarna via de Rijksweg 
met ommetjes via Spijksepad en Groene-
weg richting Buurmalsen. Vervolgens via 
fietspaden langs de Burensedijk en Kor-
nedijk richting Buren. 
In een schuur aan de Kornedijk was de 
verzorging. Na de pauze liepen we via de 
Kornedijk en Hennisdijk naar de bebouw-
de kom van Buren. In dat stadje volgden 

we het wandelpad boven de Kornewal en 
Weeshuiswal. Aan die wallen lagen veel 
velden met fruitbomen. Na het wandel-
pad gingen we via binnenwegen rondom 
Buren, totdat we weer in het centrum van 
dat stadje arriveerden. 
Aldaar aangekomen via schilderachtige 
straten bereikten we het Pannekoeken-
café aan de Buitenhuizenpoort waar de 
grote rust was. Na de rust door bosjes 
(LAW-pad) via bochtige paden tot aan de 
Hennisdijk  en dan via Meersteeg richting 
Tricht; daar langs het dorpshuis en toen 
het spoor overgestoken en rondom Tricht 
gewandeld, totdat we weer het spoor 
overstaken. 
Over de Lingebrug liepen we richting Gel-
dermalsen. Aldaar aangekomen via pa-
den en straten naar de finish. Het was een 
goede tocht, maar jammer genoeg was 
het mistig. Er gingen 511 wandelaars van 
start, verdeeld over diverse afstanden. 

-Constant Dedel-

geeft één me er toch een machtige 
stoot! Het hoorngeluid schalt door het 
bos en echoot zelfs door de bomen. 
Geweldig! Ik geniet en bedenk me wat 
een bijzondere tocht dit is. Prachtige 
route, bijzondere muziek. Juist in dit 
landschap komen de midwinterhoorns 
goed tot hun recht. Het melancholieke 
geluid, de uitgestrekte heide onder een 
blauwige wolkenlucht. Sprookjesach-
tig. 
Als ik na het afmelden naar het fjor-
denpaard fiets (hij is zijn ijzeren staart 
gelukkig kwijt), vliegt in de sloot naast 
me een ijsvogel. Alsof de dag nog niet 
mooi genoeg was! 

Om terug te komen naar Zwolle moet 
ik weer langs de kampeerboerderij. Het 
is nog vroeg. Zal ik de laatste 5 km nog 
eens lopen, vraag ik me af. Nee. Zoiets 
bijzonders moet je maar één keer doen, 
om de oorspronkelijke herinnering in-
tact te laten. Bovendien is mijn hoofd te 
vol. Ik wil naar huis, schrijven, vertel-
len wat een schitterende tocht dit is. En 
dat over 15 km! 
Bij deze dus: kom eens naar Wissel!

-Rinda Scheltens-

PS. :Beluister zelf het geluid van de mid-
winterhoorn op www.midwinterhoorn-
blazers.nl
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GEEN SNEEUW MAAR MODDER

Tja, het weer heb je niet in de hand. We-
kenlang mochten we genieten van poëti-
sche plaatjes van een witte wereld, maar 
in Lage Mierde had alle toversfeer plaats 
gemaakt voor een meer gebruikelijk 
beeld in deze tijd van het jaar: veel plas-
sen en modder. 
Velen lieten zich afschrikken door de 
slechte weersvoorspellingen die eigenlijk 
nog zo slecht niet uitpakten. Dubbel jam-
mer van de lage opkomst was, dat alle na-
tuurgebieden en landgoederen waar we 
op 18 januari doorheen trokken heel erg 
de moeite waard zijn. Dat blijkt ook wel 
uit deze fotoreportage van Noud Wijn.
Verderop in dit nummer vindt u een ver-
slag van Wim en Nelly van Roosmalen; dat 
van Ad van Asten houdt u tegoed tot vol-
gende maand.
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Een geinig ritueel tijdens de OLAT jaarvergadering 

Hanny Klumpkens krijgt dit jaar tijdens de jaarvergadering voor de vijfde achter-
eenvolgende keer de kampioensbeker bij de dames uitgereikt – wat zonder meer 
uniek is in de OLAT-historie. 
De ceremonie begint langzaamaan rituele trekjes te krijgen: Hanny neemt de be-
ker in ontvangst, zet ‘m thuis in een hoekje van de slaapkamer, levert hem op de 
volgende vergadering eventjes in, neemt hem meteen daarna weer in ontvangst, 
enzovoort. Jaar na jaar hetzelfde, ook toen ze de wisselbeker na de eerste drie over-
winningen eigenlijk mocht houden. Ze vindt het zelf ‘wel geinig’.
Hoewel vijf kampioenstitels op rij dus al een geweldige prestatie is, blijft Hanny even 
ambitieus als altijd. „Weet je wat het is? Ernst Westerhoff was vorig jaar de eerste die 
100x Long Distance haalde en Gerrit van Haandel de tweede. En ik wil héél graag 
de derde worden – èn de eerste vrouw. Bij de start van dit seizoen had ik 95 punten, 
dus dat moet lukken. Er zit mij alleen een Belg op de hielen met 2 punten verschil. 
Maar dat krijgt ie niet van mij, ik loop de benen onder mijn kont vandaan om mijn 
doel te bereiken!” 
Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn – voor Hanny èn voor OLAT, dat dan met drie 
leden in de top van het Long Distance-klassement komt te staan. Maar dat is toe-
komstmuziek.

OLAT jubilarissen 2009
De voorzitter mag tijdens de jaarvergade-
ring een speld uitreiken aan vier personen 
die 25 jaar lid waren in 2008: 

Ad van Asten Son
Sjef Koolen Nederweert
Hein Lenders Geldrop
Henk Verbeek Den Haag

Wandelmaatjes gezocht

Elja Kleijn uit Best is een van de vele nieuwe leden die we dit jaar al 
mochten begroeten. 

Ze wil deze zomer de Vierdaagse lopen maar zoekt nog wandel-
maatjes, zowel voor de training als voor het evenement zelf. 

„De training kan je niet alleen doen. De eerste 20 kilometer misschien 
wel, maar daarna niet. En alleen is maar alleen. Daarom zoek ik mensen 

die dit jaar ook de Vierdaagse gaan lopen”, schrijft ze.

Wie belt haar? Elja heeft tel. 0499 - 395748 

PRIKBORD

Niet vergeten: 21 maart vergaderen
De jaarvergadering van OLAT wordt ge-
houden op zaterdag 21 maart, op het 
vertrouwde adres: Activiteitencentrum 
Burghplan, Fabritiuslaan 28 in Eindhoven. 
De zaal is om 13:00 uur open, de bijeen-
komst begint een half uurtje later. 
Er is dan meteen gelegenheid om de ont-
werpbegroting voor 2009 te bestuderen, 
die vooraf ter inzage wordt gelegd.
Noteer dit nu alvast in uw agenda!

Wegens 10-jarig lidmaatschap  ontvangen 
de volgende personen een oorkonde:

Francien van Berkel Erp
Jan van Berkel Erp
Jeannette van Boerdonk Keldonk
Vincent van Boerdonk Keldonk
Ron van Dijk Deurne
Annie van Doorn Someren
Riet Emans Weert
Elly Franken Heeze
Paul Franken Heeze
Yvonne Geerden Veldhoven
Sjef van Gestel Eindhoven
Guus Hehenkamp Haaren
Jan van Hogeloon Boxtel
Toos van de Hoof De Beerzen
Susan Horvers Asten
Jan Houben Nuenen
Annie v. Kemenade (opgezegd) Eindhoven
Wim vd Kerkhof Leende
Theo Klanke Vlissingen
Nelly Leijgraaf Veldhoven
Rien van Liempt Best
Harry Lutters Deurne
Franny van der Ree Maarheeze
Piet van der Ree Maarheeze
Albert van der Schans Eindhoven
Trijnie van der Schans Eindhoven
Els Scheepers (opgezegd) Weert 
Jos Scheepers Weert
Willy Senders Eindhoven
Wil van der Velden Lommel
Wineke van der Velden Lommel
Fien de Vries Geldrop
Corrie vd Zwaluw Best

De top-10 van Jos

Je bent penningmeester, en dus kun je 
van cijfertjes geen genoeg krijgen. Jos 
van den Bersselaar had tussen de begro-
tingen en de jaarverslagen door ‘n paar 
uurtjes over en ging schatgraven in de de 
oude kasboeken van OLAT. Hij wilde wel 
eens weten welke winterserietochten het 
meeste volk getrokken hebben (en dus de 
clubkas het meest hebben gespekt). 
Het is een overzicht van pakweg de af-
gelopen vijftien jaar; daarvóór was OLAT 
een stuk kleiner dan nu. Ook was de ou-
dere boekhouding niet zo gemakkelijk uit 
te spitten omdat er toen nog geen com-
puters waren.

 Datum Plaats Opkomst

1 16-02-2003 Oisterwijk 1392
2 15-02-2004 Best 1386
3 19-03-2006 Boskant 1364
4 15-01-2006 Lage Mierde 1318
5 16-03-2003 Leende 1284
6 17-02-2008 Leende 1270
7 16-03-2008 Nijnsel 1241
8 17-02-2002 Bladel 1217
9 29-12-1997 Luyksgestel 1135
10 19-02-2006 Lierop 1118
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OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP - LPS
De stand 
per 21 januari

Deelnemers aan onze clubcompetitie mel-
den zich bij voorkeur binnen 2 dagen na de 
tocht per e-mail of telefonisch bij: Ad van  
Asten: a.asten1@chello.nl  of  0499-473767.

Agenda clubkampioenschap 2009

Datum Startplaats Categorie Afstanden Beloning / Bonus
08 feb Amsterdam De LAT prestatietocht 30 km schema / 100
01 mrt Rotterdam RWV wedstrijd/prestatie 5 + 10 km schema
07 mrt  Lutjegast (Gr) FLAL Baak wandeltocht 60 km  250
07-08 mrt  Roosendaal Nachtmars Zd-Westhoek 110-100 km  460-430
07-08 mrt Zevenbergen Nachtmars Zd-Westhoek 80 km 360
08 mrt  Olland OLAT Wedstrijd/Prestatietocht 50 km  schema / 500
   30 km  schema / 300
    20 km  schema / 200
   10 km schema / 100
    5 km  schema / 50
15 mrt St.-Michielsgestel OLAT Winterserietocht   60 km 350
21 mrt Bakhuizen (Fr) FLAL Gaasterlandtocht  60 km  250
28 mrt Amsterdam Amsterdam-Hoorn 42 km 195 m  100 / g 200 
     z 175
     b 150
04 apr Katwijk (Cuijk) De 65 Land van Cuijk 65 km 300
11 apr Sittard Kennedymars  80 km  360 / schema 
    binnen 13.00u
18 apr Castricum De LAT Bos-Duin-Strandtocht  60 km  250
18-19 apr Loon op Zand Nacht van Loon  >95 km in 15 u  95 km / schema
    350 / boven 95 km
24-25 apr Dordrecht Kennedymars  WIK/RWV 80 km 360
25-26 apr Haarlem Euraudax Kennedymars 80 km 360

1  Marcelino Sobczak (F) 1540 2
2  Dennis van Reeden 525 1
3  Gerrit Arfman 305 1
4  Wim van Cappelle 225 1

Wandel Prestatie Kruis
Willy Timmermans uit Veghel is eind vorig jaar de 50.000 wan-
delkilometers gepasseerd. Hij ontving daarvoor het Wandel 
Prestatie Kruis van de KNBLO. 
Het heuglijke feit deed zich voor tijdens een sponsorwandeling 
van 30 km met de opmerkelijke naam ‘Sagambiara’. „Die naam 
komt van Sara en Gambia”, weet Willy te vertellen. Drie jaar ge-
leden, toen organisator Gerry van de Brink 50 jaar werd, bedacht 
zij deze tocht waarvan de opbrengst naar een scholenproject 
gaat. Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement in 
Putten (op de Veluwe). 
Willy, altijd in voor een grapje, had iets bedacht om het over-
schrijden van de 50.000 kilometer een bijzonder tintje te geven. 
„Ik vroeg na 4,7 kilometer aan een medewandelaar of die een 
taxi voor mij wilde bellen, ‘want ik schei ermee uit’. Maar ik heb 
de tocht natuurlijk gewoon uitgelopen.” 
In 1983 begon Willy met wandelen. „Toen nog als therapie voor 
mijn knie, in plaats van voetballen.” De knie genas, Willy ging 
weer achter de bal aan maar bekeerde zich enkele maanden la-
ter definitief tot de wandelsport. En toen ging het hard. Gemid-
deld loopt hij zo’n 3000 km per jaar. „Dat betekent dat je in prin-
cipe elk weekend weg bent. Ik plan mijn tochten altijd vooruit 
en vraag ook ruim op tijd mijn vakantie en verlofdagen aan. Op 
mijn website www.wandelervaring.nl kunnen mensen altijd zien 
waar ik dat weekend te vinden ben.” 
Vaste ingrediënten van zijn kalender zijn in elk geval de Bossche 
100, Parijs-Tubize, de Kempische Wandeldagen, de Heuvelland-

vierdaagse, de vierdaagsen van Apeldoorn en Nijmegen, en ver-
der alle winterseries van OLAT en WS78. 
„Een paar jaar geleden had ik een moeilijke periode. Toen heb 
ik bijna niet gewandeld. Ik had zelfs mijn uitrusting al in de kliko 
gemikt! Maar gelukkig ben ik er door anderen overheen gehol-
pen. Sinds twee jaar heb ik bovendien weer een vast wandel-
maatje, Rian Lacet, ook van OLAT. Zij is pas twee jaar bezig, maar 
loopt wel zó gemakkelijk. En in een tempo, daar sta je van te 
kijken. Ik ben nu 58 en voor zover ik weet kerngezond, dus ik ga 
zeker nog door met 3000 km per jaar te wandelen.”

PERSOONLIJKHEDEN

Wisseling van de wacht
De familie Martens (Regina, Ad en hun dochter Regina met 
echtgenoot Arnold) heeft na vele intensieve jaren de organisa-
tie van de Bossche 100 overgedragen, en wel aan ons aller Joop 
Reichenfeld. Dat gebeurde op 24 januari tijdens de eerste ca-
férust in Esch. Boetje Huliselan sprak een woordje en overhan-
digde een grote cartoon (natuurlijk gemaakt door Bart van der 
Kraan, die ook het nieuwe logo ontwierp) met op het passepar-
tout de handtekeningen van alle deelnemers. 
Sjef Koolen, die met zijn nieuwe knie nog geen 100 km-tocht 
aankan, maakte tijdens de editie 2009 zijn debuut in de verzor-
ging. Hij was ingedeeld in de ploeg van ‘ervaringsdeskundige’ 
Esther van der Velden; Tiny Koolen, met toch ook heel wat jaar-
tjes ervaring, zat in de andere verzorgingsploeg. 
De OLAT-inbreng in dit mooie evenement blijft dus behouden.
In het volgende nummer leest u er meer over.  
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LPS NIEUWS

Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietochten
datum plaats vereniging informatie
08 feb Amsterdam De LAT Winterserie LAT, 30 km prestatiewandeltocht en 5 en 10 km snelwandelen op baan AV23, 
   Radioweg 89, Amsterdam.
21 feb Apeldoorn IJsseldelta NK indoor snelwandelen senioren en masters (5 km voor mannen; 3 km voor vrouwen).  
   Inschrijving vóór 31 januari via Hans de Vries. 
01 mrt Rotterdam  RWV Winterserie RWV, 1 tot 10 km snelwandelen + 10 km prestatiewandeltocht, Langepad. Start  
   11.00 uur. Inschrijven bij start.
   Info: Hans van der Knaap: www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl of 010 - 4662015.
08 mrt  Olland OLAT Snelwandelwedstrijden en prestatietochten 5 t/m 50 km op de weg. Ontmoetingscentrum 
   De Holm, Past. Smitsstraat 40, Olland. Ook voor de sportieve wandelaars. Alleen voor de 
   50 km geldt een minimale snelheid van 7 km/u. Start 50 km: 10.30 uur, 30 km: 11.30 uur, 
   10 & 20 km: 13.30 uur en 5 km: 14.30 uur. Voorinschrijven kan tot 1 maart op www.olat.nl of 
   bij Hans de Vries. OLAT-leden 50% korting bij voorinschrijving. Na-inschrijving bij de start is 
   ook mogelijk.
15 mrt Rotterdam RWV Uurwedstrijd snelwandelen op baan Langepad. Start heren: 13.15 uur, Dames en junioren 
   12.30 uur; inschrijven voor 1 maart, nadere info: zie 2 maart.
28 mrt  Zaandam sv De LAT  Prestatietocht: Amsterdam - Hoorn, 42,195 km. Wingerdweg 260, 10.45 uur. Inschrijven bij de  
   start. Nadere info: 020 - 6900036  of  www.delat.nl.
29 mrt Dordrecht av Hercules/Parthenon Dwars door Dordt, 10 km snelwandelen (wedstrijd en prestatie). Sportpark Reeweg  
   (Halmaheiraplein), 13.00 uur.  Info en inschrijven t/m 22 maart op www.dwarsdoordordt.nl 
   of bij de start.
11 apr Sittard Unitas Kennedymars. Stadssporthal, 05.00 uur. Wedstrijdklasse voor iedereen die de mars  binnen 
   12 uur kan lopen. Inschrijven wedstrijdklasse voor 31 maart op www.kennedymars.org  
   of bij Victor Mennen, Dijkveldstraat 40, Slek-Echt.
18-19 apr Loon op Zand  Hart van Brabant Nacht van Loon. De Wetering, Weteringplein,  21.00 uur. Prestatietocht van 15 uur, waarin 
   zoveel mogelijk kilometers gelopen moeten  worden. Heren minimaal 95 km en dames 
   tenminste 90 km. Voorinschrijving tot 15 maart. 
   Info en inschrijven: www.wsv-hartvanbrabant.nl  of  0416-362858 / 013-5352882.

Winterserie De LAT: 10 km snelwandelen in A’dam, 21 dec. 2008  
(14 deelnemers)
pl. naam club geb. tijd  km/u
1 Theo Koenis De LAT 1951 53:50 11,1
2 Pedro Huntjens Unitas 1967 53:59 11,1
3 Bart Snoeren DAK 1969 56:54 10,5
4 Dirk Jan Nieuwenhuizen DAK 1975 56:54 10,5
5 Hans van der Knaap RWV  1959 57:19 10,5
6  Boetje Huliselan OLAT 1955 58:37 10,2
11 Klaas Bakker OLAT 1937 1:06:44 9,0

Winterserie De LAT: 20 km prestatietocht, A’dam, 21 dec. 2008   
(18 deelnemers)  
pl. naam club tijd  km/u
1 Marcelino Sobczak De LAT / OLAT 1:50:08 10,9
2 Frank van der Gulik De LAT 1:51:08 10,8
3 Frans Leijtens RWV 2:01:45 9,9
4 Marcel Dekker De LAT 2:03:42 9,7
5 Jan de Jonge De LAT 2:03:58 9,7
6 Dennis van Reeden De LAT / OLAT 2:08:02 9,4
10 Gerrit Arfman OLAT 2:27:00 8,2
 Sonja Arfman OLAT gestopt

PR verbeterd ondanks glad parcours
Op zondag 21 december werd in Amsterdam bij De LAT de laatste 
snelwandelwedstrijden en prestatietocht van 2008 gehouden. 
De winter was nog niet ingevallen – temperatuur 10 graden – en 
toch was het glad. Vanwege werkzaamheden was een deel van 
het parcours bemodderd. Dus dat was oppassen geblazen. 

Op de prestatietocht 20 kilometer duelleerden – net als vorig 
jaar – Marcelino Sobczak (De LAT/OLAT) en Frank van der Gulik 
(De LAT) om de eerste plaats. En in een uitstekende stijl (bron: 
RWV bode) trok onze clubkampioen weer aan het langste eind. 
Bovendien verbeterde Marcelino zijn persoonlijk record op deze 
afstand met meer dan een minuut. 
Verder kwamen van onze vereniging Gerrit en Sonja Arfman uit 
op de 20 km.  Hoewel zij niet meer nieuw zijn in de snelwandel-
wereld, debuteerden zij op deze afstand. Helaas was Sonja ge-
noodzaakt om in het begin van de wedstrijd wegens een bles-
sure te stoppen en liep Gerrit de rest van de wedstrijd alleen. 
Met een gemiddelde van dik 8 km/uur zette hij de klokken stil 
ruim binnen de 2½ uur. 

Op de 10 km snelwandelwedstrijd ging de strijd tussen Theo 
Koenis (De LAT) en Pedro Huntjens (Unitas). Die werd uiteindelijk 
in het voordeel van Theo beslecht. 
Hier deden van onze vereniging Boetje Huliselan en Klaas Bakker 

mee. Boetje wandelde in een zeer gelijkmatig tempo en finishte 
– als zesde – ruim binnen het uur. Klaas wandelde zo’n 9 km/u en 
werd daarmee elfde. 
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Winterserie RWV: 5 km snelwandelen in R’dam op 4 jan. 2009  
(9 deelnemers)
pl. naam club geb. tijd  km/u

1 Dirk Bogaert Meetjesland (B) 1958 25:00 12,0
2 Peter van Hove ACHL (B) 1981 28:52 10,4
3 Gerrit Riezebos RWV 1959 30:17 9,9
4 Pierre Gabriël sac Bree (B) 1944 30:25 9,9
5 Ad van Oyen av Weert 1944 30:26 9,9
P1 Wim van Cappelle OLAT 1955 34:38 8,7

Winterserie RWV: 10 km snelwandelen in R’dam op 4 jan. 2009  
(17 deelnemers) 
pl. naam club geb. tijd  km/u

1 Harold van Beek RWV 1962 45:10 13,3
2 Jacques van Bremen RWV 1984 46:31 12,9
3 Victor Mennen Unitas 1963 52:01 11,5
4 Marcelino Sobczak Unitas *) 1968 52:25 11,4
5 Theo Koenis De LAT  1951 52:45 11,4
*) Ook lid van OLAT

Dit jaar houdt OLAT voor de 30e keer de wedstrijd-/prestatie-
tocht. Het evenement is bestemd voor zowel snelwandelaars 
als sportieve wandelaars. Er wordt gelopen op een parkoers van 
circa 2500 meter met tijdopname. 
Op de 50 km dient minimaal 7 km/uur te worden gewandeld. Op 
de overige afstanden is het tempo vrij. 
De finish sluit om 17:40 uur voor alle afstanden.

Datum:  zondag 08 maart

Startplaats: Ontmoetingscentrum Den Holm
 Pastoor Smitsstraat 40
 5491 XP Olland (gem. Sint-Oedenrode)

Afstand Inschrijfgeld Starttijd (stipt!)
50 km €10,= 10:30 uur 
30 km € 9,= 11:30 uur 
20 km € 8,= 13:30 uur 
10 km € 5,= 13:30 uur
5 km € 3,50 14:30 uur

Korting: 
OLAT-leden genieten bij voorinschrijving 50% korting indien zij 
tijdens de wandeling duidelijk herkenbaar zijn als OLAT-lid. 
Voor KNAU-leden 25% korting bij voorinschrijving; voor bonds-
leden € 0,50. Er wordt geen korting op korting gegeven.

Inschrijven:  
Vóór 1 maart 2009, via de website olat.nl  of via een formulier 
verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat van OLAT: 
 Hans de Vries, 
 Stationsweg 136, 5611 BZ  Eindhoven
 havries@capgemini.com 
 06 - 20133971 

Het inschrijfgeld dient ook vóór 1 maart 2009 te zijn overge-
maakt op giro 1775156  t.n.v. OLAT te Eindhoven.
Vergeet niet uw naam en de gewenste afstand te vermelden.
Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start. 

JUBILEUM OLLAND

Kennedy Walkers legden met elkaar 
412.200 kilometer af, volgens nieuwe database

Bij de laatste oogst van Kennedy Walkers en Long Distance 
Walkers in 2008 zit een opmerkelijke vermelding voor de heer 
Steven Kraaykamp uit Vianen. Hij is geboren in 1927 en vol-
bracht vorig jaar z’n vijfde Kennedytocht (Brons). 
Deze tachtigplusser is nog vol enthousiasme om in 2009 door 
te gaan met het lopen van deze 80 km-wandelingen.

Terugkijkend op de prestaties van de afgelopen jaren, zien 
we in onze database Kennedy Walker dat er reeds 1043 KW- 
kaarten zijn aangemeld. Omgerekend zijn dat dus 5215 x 80 km 
= 417.200 kilometer die men daarvoor heeft afgelegd. 

In onze database stonden eind 2008 de namen van 457 Ken-
nedy Walkers.
De Long Distance Walkers staan nog niet in een database. 
Daar wordt momenteel aan gewerkt. Maar toch valt ook hier-
over wel iets te zeggen: Ernst Westerhoff – die afgelopen jaar 
als eerste de 100 x LDW bereikte – heeft voor deze prestatie 
12.883 kilometer moeten afleggen. 

Bij het verschijnen van deze terugblik is het reeds 2009 en 
daarom wensen wij alle wandelaars een goed 2009 met veel 
wandelplezier.

Namens de Sectie Lange Afstanden,
-Wim Freriks-

Eerste winterserie ‘09 bij RWV levert 
nieuw Europees record op
Op 4 januari hield RWV in Rotterdam de eerste snelwandelstrijd 
van 2009. Harold van Beek (RWV) kwam direct goed uit de start-
blokken. Hij ging er als een speer vandoor en kon de hele wed-
strijd een tempo van ruim 13 km/uur handhaven. Resulterend in 
een overwinning op deze afstand en een nieuw Europees record 
voor mannen van 45 t/m 49 jaar. Hulde!
Jacques van Bremen (RWV) finishte ruim een minuut later op 
een tweede plaats. De clubgenoten Victor Mennen en Marcelino 
Sobczak (Unitas) streden om de derde plaats. Marcelino (ook 
OLAT-lid) knabbelde weliswaar weer een paar seconden van zijn 
persoonlijk record af, maar moest toch nog zijn meerdere erken-
nen in Victor die deze derde plaats voor zich opeiste. 
Op de 5 kilometer verraste Wim van Cappelle (OLAT) ons door 
op deze korte afstand uit te komen. Normaliter komt hij uit op 
langere afstanden. Nu kon Wim zich toeleggen op het wandelen 
in een tempo van tegen de 9 km/uur.

-Hans de Vries-
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Terwijl de helft van Nederland vermoe-
delijk op de schaats staat, zijn er toch 
nog 42 fanatieke wandelaars naar het 
OLAT wandeltrainingsweekend (9 t/m 11 
januari) in Wintelre gekomen. 
Niet alleen leden van OLAT zijn welkom, 
er zijn ook (snel)wandelaars van o.a. De 
LAT, RWV en WS78 aanwezig, in leeftijd 
variërend van 16 tot 72 jaar. Allen willen 
graag hun (wandel)techniek verbeteren, 
maar komen ook voor de gezelligheid, in 
de vorm van spelletjes, lezen en kletsen 
– o.a. over (snel)wandelen.

Het is –12°C als Onne en ik vrijdag om 
19.00 uur bij kampeerboerderij ‘t Caves 
arriveren. Zo koud is het nog nooit ge-
weest in Wintelre, meldt organisator Henk 
Plasman, maar tot afzeggingen heeft dit 
niet geleid. 

Binnen is het gelukkig warm en zit ieder-
een nog aan tafel voor de broodmaaltijd. 
Wij kunnen meteen aanschuiven en tref-
fen er vele bekenden van vorige jaren, 
maar ook weer een stel nieuwe gezichten: 
negen om precies te zijn.
’s Avonds gaan we ondanks de kou een 
wandeling maken. Heldere maan en 
sneeuw maken de meegenomen zaklan-
taarns overbodig. Het is prachtig, maar 
ijskoud! 
De volgende ochtend doen we een ge-
zamenlijke warming up op de ‘oprijlaan’; 
het grote grasveld ligt dit jaar onder een 
dikke laag sneeuw. Er zijn diverse loop-
oefeningen. Na een koffiepauze splitst de 
groep in snelwandelaars en recreanten. 
De sneeuw loopt zwaar en ieder krijgt in-
dividueel wandeladvies. 
’s Middags doen we wandeloefeningen 

op een fietspad, dat loopt een stuk mak-
kelijker. Fred neemt ons op de video op, 
die we ’s avonds kunnen bekijken en ana-
lyseren. Niet iedereen vindt het leuk om 
zichzelf te zien (snel)wandelen.
Op zondag lopen wij na een warming up 
nog een rondje door het kerstkaarten-
landschap en doen de snelwandelaars 
een intervaltraining. 
Het weekend wordt afgesloten met be-
dankjes voor de kokkinnen Gea, Tiny en 
Els, de trainers en de nieuwe trainer in 
opleiding. Er wordt nog een laatste sug-
gestie gedaan waar we het geleerde in de 
praktijk kunnen brengen: de wedstrijd/
prestatietocht te Olland op 8 maart. En 
dan wordt Henk Plasman, ook hartelijk 
bedankt. 

-Joop Reichenfeld-

Trainingsweekend Wintelre koud maar prachtig

Rechtsboven en rechtsonder: warming-up bij ‘t Caves. 
Linksonder: loopoefeningen op een fietspad door het bos.
Linksboven en midden: wandelen in sprookjesachtige sfeer. 
Foto’s: Joop Reichenfeld, Boetje Huliselan, Carry Ombelet & 
Marcelino Sobczak.
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Bij OLAT lopen Lilian Jansen uit Oss en 
Bernard Oude Nijhuis uit Vlijmen zich 
nu al warm voor een sponsortocht ver-
derop in het jaar. Lilian heeft zich aan-
gemeld voor de Kippenloop in Katwijk 
aan zee, Bernard gaat met drie team-
genoten zijn uithoudingsvermogen 
beproeven in de Oxfam Novib Trailwal-
ker op de Veluwe. Beiden zijn pas een 
jaar of vijf bezig met wandelen. 

Bernard (59) was beroepsmilitair, en 
moest als communicatieman een foto-
sessie maken van zijn collega’s tijdens 
de Vierdaagse van 2003. Na een prach-
tige dag op de pontonbrug bij Cuyk 
sloeg bij hem het vuur over en besloot 
hij het jaar erop zelf mee te doen. De 
trainingstochten van 20, 30 km groei-
den geleidelijk uit naar Kennedymar-
sen en meer. Zoals de Dodentocht van 
Bornem, die hij in 2008 voor het eerst 
uitliep – ook voor een goed doel. Die 
tocht staat voor dit jaar weer op zijn 
programma.   

Teamuitdaging
Maar eerst is er van 20 op 21 juni de 
Trailwalker. Door Oxfam Novib aange-
prezen als ‘s werelds grootste teamuit-
daging, waarbij de 100 km dwars over 
de Veluwe binnen 30 uur moet zijn af-
gelegd. Non-stop, wel te verstaan. 
Van de teams wordt verwacht dat ze elk 
tenminste 3000 euro ophalen, bestemd 
voor onderwijsprojecten in ontwikke-
lingslanden. Voor Bernard en zijn team 
staat er nog veel te doen, want half jnu-
ari was de stand pas 65 euro.
Zijn teamgenoten waren aanvankelijk 
‘volslagen vreemden’. Ze kennen elkaar 
van het wandelforum walkers4walkers. 
Inmiddels wordt er regelmatig samen 
getraind. En ondanks dat Bernard ver-
uit de oudste is van het stel, loopt hij ze 
er met gemak allemaal uit. Maar dat is 
bij de Trailwalker nou juist niet de be-
doeling. Het is samen uit, samen thuis, 
net als in het leger. 
De Vlijmenaar is voor de buitenwacht 
gemakkelijk te herkennen omdat hij 
altijd met een rood/witte theedoek om 

zijn hals loopt. Misschien is dat wel 
de reden dat hij de kolommen heeft 
gehaald van het OLAT Clubkampioen-
schap 2008, waar hij met 720 punten 
op de 85e plaats is geëindigd. Want zelf 
heeft hij geen flauw idee hoe hij in Ad 
z’n lijst is terecht gekomen....

Nostalgie
Bij Lilian speelt – behalve het goede 
doel: het KWF kankerfonds – deze keer 
ook nostalgie een rol. De Kippenloop 
wordt namelijk georganiseerd vanuit 
Katwijk en dat is haar geboorteplaats. 
Niet dat ze daar nog veel van weet, 
want als peuter verhuisde ze al naar 
Oss en daar woont ze nu op haar veer-
tigste nog. 
Met serieus wandelen is ze ‘zomaar in-
eens’ begonnen, toen ze merkte dat het 
goed was voor haar rug. Regelmatig is 
Lilian te vinden op de winterseries van 

OLAT, met een vast groepje waarmee 
ze ook elke maandagavond gaat wan-
delen. Het belangrijkste doel is trainen 
voor de Vierdaagse. Haar eerste Vier-
daagse liep ze voor KiKa (het fonds voor 
kinderen met kanker). 
Lilian had nog nooit gehoord van het 
Katwijkse evenement, tot ze vorig jaar 
tijdens de Vierdaagse in contact kwam 
met een loopster uit haar geboorte-
dorp en vertelde dat ze daar best nog 
weleens naar terug wilde, ook al woont 
er geen familie meer. „Dan moet je de 
Kippenloop komen wandelen”, zei haar 
wandelgenote. En daar had Lilian wel 
oren naar. Ze leeft al helemaal toe naar 
zaterdag 6 juni. 
Het parkoers loopt door de duinen, 
het zogeheten Panbos en vogelreser-
vaat Berkheide. De stichting Katwijk 
Marathon biedt daarbij keuze uit twee 
afstanden: 25 of 40 km. „Omdat mijn 
wandelmaatjes geen 40 aankunnen, 
loop ik deze keer 25”, vertelt Lilian. 
Vorig jaar verloor ze een vriendin aan 
kanker; daarom spreekt de Kippenloop 
haar nu extra aan: „Je gaat er wel over 
nadenken.” Zij is al aan het werven ge-
slagen onder collega’s maar zoekt nog 
meer mensen om haar te steunen. 

Wie deze OLAT-leden wil sponsoren, 
kan op de volgende manieren contact 
opnemen: Lilian Jansen: 06 - 18401740  
en Bernard Oude Nijhuis: 06 - 53735928 
of bpm@oudenijhuis.nl
Zie voor meer informatie ook de websi-
tes www.kippenloop.nl, www.trailwal-
ker.nl en www.oudenijhuis.nl 

-MK-

Bernard Oude Nijhuis en Lilian Jansen zetten hun beste beentje voor

Nu al warm lopen voor sponsortocht in de zomer
Een groeiend aantal wandelaars verenigt het nuttige met het aangename 
(of net andersom, het is maar hoe je het bekijkt) door het lopen van spor-
sortochten. Het aantal initiatieven op dit gebied is vrijwel oneindig, waar-
bij ziektes als kanker en kleinschalige hulpprojecten in de derde wereld het 
meest in het oog springen als bestemming voor het opgehaalde geld.

Zes jaar op de Camino naar Santiago
Rosaliek Vriens uit Hilvarenbeek is waarschijnlijk recordhoudster, voor wat betreft 
het wandelen van de 2500 kilometer lange pelgrimsroute naar Santiago de Com-
postela. In 2002 liep zij die helemaal, en in de periode 2003-2008 in gedeeltes, en ze 
droomt er al weer van om er een derde keer aan te beginnen. Hoogtepunten op de 
route vond zij o.a. de Pyreneeën, de kathedraal in Burgos en de eucalyptusbossen 
in Galicië. 
Ze ondervindt veel steun van andere pelgrimsvaarders, maar echte vriendschap-
pen houdt ze er niet aan over: „Het blijven slechts gekoesterde herinneringen.” Ook 
staat ze versteld dat mensen uit alle delen van de wereld hier naar toe komen. Zo 
kwam ze o.a. personen tegen uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Korea, Nieuw 
Zeeland en Australië. 

(Uit de Ahrenberger van  20 december 2008; ingestuurd door Peter van de Ven)
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Het is niet voor het eerst dat aan deze 
wandelweg wordt gesleuteld. Want 
enkele jaren nadat Piet Hermans, een 
vrijwilliger van het Weerter VVV, een 
78 km lange route rondom Weert had 
gemaakt, was het Theo Tromp met de 
werkgroep OLAT die deze in 1992/1993 
uitbreidde tot een 103,5 km lange re-
creatieve wandelweg.
In 1999 werd deze route opnieuw her-
zien. De afstand werd ingekort tot 
95 km, onder meer door het schrappen 
van enkele grote lussen waarvoor een 
mooier alternatief werd gevonden. Met 
name Jo Meulendijks en Tjeu van den 
Kerkhof hebben hiermee een prima job 
gedaan.

Maar de afgelopen jaren is in het land-
schap rondom Weert veel gebeurd. 
De aanleg van nieuwe wegen en de 
afscherming van kwetsbare natuurge-
bieden dwong al tot een aantal kleine 
aanpassingen van de route. 
Maar veel belangrijker zijn de verbe-
teringen en uitbreidingen die hebben 
plaatsgevonden in het grote aantal na-
tuurgebieden die Weert omringen. Niet 
alleen zijn er goede paden aangelegd 

die veel mooie plekjes beter toeganke-
lijk maken voor de wandelaar, maar 
ook zijn voormalige landbouwgebieden 
teruggegeven aan de natuur. 
Het zou natuurlijk doodjammer zijn 
om deze opgelegde kansen niet te be-
nutten en deze nieuwe mooie plekjes 
niet in het Graaf van Hornepad op te 
nemen. Zeker als compensatie voor en-
kele stukjes natuurgebied waar we nu 
niet meer fatsoenlijk kunnen komen.

Wijzigingen
Nadat het huidige team beheerders 
(Paul Rietjens, Jan Hendrix, Sjef Koolen 
en Theo Beelen) het eens was geworden 
over noodzakelijke veranderingen en 
mogelijke verbeteringen, hebben eerst 
gesprekken over de (mogelijke) routes 
plaats gehad met de beheerders van 
de belangrijkste natuurgebieden. Zo 
moesten we rond de tafel met Natuur-
monumenten, Limburgs Landschap en 
het Belgische Natuurpunt. Dit resul-
teerde in groen licht (plus een aantal 
nuttige adviezen!) voor vrijwel alle 
voorgestelde wijzigingen, zodat nu de 
veranderde route daadwerkelijk op veel 
plaatsen kan worden omgelegd. 

Forse ingrepen
Alles bij elkaar gaat het om een groot 
aantal wijzigingen (in totaal ruwweg 
15 kilometer). 
Hierbij zijn enkele vrij forse ingrepen:
1. De Krang
In de Krang is het pad door het Secreta-
risbos en langs de Leukerbeek vervan-

Nieuwe kansen benut voor OLAT-wandelweg rond Weert

Graaf van Hornepad opnieuw in de steigers
Het Graaf van Hornepad, een door 
OLAT ontwikkelde wandelweg, is 
een 95 km lange rondwandeling 
om Weert. Het pad is genoemd naar 
de laatste graaf van Horne, destijds 
woonachtig op het voormalige kas-
teel van Weert en in 1568 op bevel 
van Alva in Brussel onthoofd. 
In de afgelopen maanden heeft 
een flinke revisie van het Graaf van 
Hornepad plaats gevonden. In het 
vroege voorjaar zal die worden afge-
rond. 

Bruggetje over Dijkerpeelbeek

Paul RietjensSjef Koolen

Jan HendrixTheo Beelen
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gen door een alternatieve route over 
Roekes. Iets verder maken we gebruik 
van een nieuw bospad door een moeras-
bos met o.a. een vogelkijkhut en knup-
pelbruggen op de drassige plaatsen. 

2. Tussen Swartbroek en Ell 
Tussen Swartbroek en Ellis aan de 
Tungelroyse Beek weer haar voorma-
lige meanderende loop teruggegeven. 
Hierbij is het saaie rechte pad langs de 
voormalige rechte beek ook verdwenen 
en vervangen door een nieuw pad door 
het natuurgebied aan de overkant van 
de beek en dat langs de onlangs her-
bouwde Eller Schans loopt. 

3. Weerter Bos
In het Weerter Bos is het pad langs de 
Oude Graaf vervangen door de veel 
beter begaanbare Onderstalweg. Een 
stukje verder, vlak voor het Grenskerk-
monument, is de boerderij De Grashut 
onlangs afgebroken en zijn de omrin-
gende weilanden veranderd in een 
ruig gebied met o.a. mooie vennen. Op 
de plaats van de voormalige boerderij 
staat nu een uitzichttoren vanwaar U 
met enig geluk de edelherten kunt zien 
die hier vorig jaar zijn uitgezet.

4. Overige aanpassingen
Bij de Daatjeshoeve zullen we het hui-
dige pad over veldwegen door voorna-
melijk agrarisch gebied over een groot 
stuk vervangen door de “witte paaltjes 
route” door het bos.
Door  het recent geopende   natuurge-
bied De Smeetshof (net over de Belgi-
sche grens) hebben we een mooie nieu-
we route uitgestippeld die het grootste 
deel van de lange Kettingdijk zal ver-
vangen; gesprekken met de beheerder 
van Natuurpunt zullen op korte ter-
mijn plaatsvinden.
In het Stramproyer Broek gaan we een 
moeilijk begaanbaar pad dat niet meer 
wordt onderhouden, vervangen door 
een lus langs de Lossing op de A-beek 
en de Unjerhorst (met kapelletje).

Amerikaanse presidenten en de wandelsport
Wandelen was niet de hobby van Bill Clinton: deze president liet rond de eeuwwis-
seling peilen door welk soort vakantie hij zich het meest populair kon maken bij de 
kiezers. ‘Een wandelvakantie’, zo luidde de uitkomst, ‘want zwevende kiezers hou-
den van de buitenlucht’. Hij ging wandelen in de staat Wyoming, en had volgens 
zijn adviseurs ‘een vreselijke tijd’. 
Richard Nixon ging, om zijn menselijke kant te tonen, wandelen op het strand van 
California. De boodschap kwam niet over omdat hij zijn lange broek, blazer, sokken 
en schoenen aanhield.  

(Uit het Eindhovens Dagblad van 27 december 2008, ingestuurd door-Peter van de Ven)

Raadpleeg onze website!
Op dit moment zijn al een aantal wij-
zigingen klaar, en we hopen in de ko-
mende maanden het restant van de 
klus te klaren. 

We raden potentiële wandelaars aan 
om vooraf de website van OLAT te raad-
plegen. 
Hierop worden namelijk de wijzigin-
gen vermeld die al klaar zijn en die 
dus kunnen dienen als aanvulling/cor-
rectie op de tekst en kaartjes van de 
officiële wandelgids van het Graaf van 
Hornepad. Deze gids is nog steeds ver-
krijgbaar bij het Weerter VVV (Maas-
straat 18) en in de OLAT-boetiek.

Als straks het vernieuwde pad hele-
maal klaar is zullen we overleggen hoe 
en wanneer eventueel een nieuwe gids 
gedrukt zal worden. 

Nadere inlichtingen: 
Theo Beelen 
0495-533966 
theobeelen@planet.nl

Kapelletje bij Unjerhorst

Uitzicht vanachter vogelkijkscherm

Eller Schans

Brug Tungelroyse Beek
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Een uurtje later glibberen we door dit voorheen moerassige 
natuurgebied, waar Gerard van Maasakkers over zingt in 
zijn lied ‘Hé goade mee’. Net als over het dorpje Nederwet-
ten, waar we even later ook langs komen. We volgen groten-
deels de route van het Hertog Hendrikpad; tussen de vele 
regendruppels en de modder herkennen we de geel/blauwe 
markering. 
Onderweg worden regelmatig herinneringen opgehaald aan 
tien jaar wandelen op dinsdag. De een wandelt nog maar net 
mee, de ander al van het begin af aan. Ricky weet zich nog 
een van de eerste wandelingen te herinneren in Stramproy, 
met 8 à 10 vrouwen. Later kwamen pas de mannen erbij, als 
die met de VUT of met pensioen gingen. 

Onze eerste keer ‘Wandelen op Dinsdag’ was ruim drie jaar 
geleden. Vanuit de Heeren Janssen te Helvoirt maakten Bart 
en ik een tocht door de Loonse en Drunense duinen. Bin-
nen troffen we zelfs een kerstman aan. Onderweg kwam 

Truus van Vessem regelmatig vragen hoe we het vonden, zo 
in een groep wandelen. De caférust was in Giersbergen bij 
De 3 Linden en halverwege op de terugweg kregen we glüh-
wein bij een wagenrust – ‘maar dat was niet elke dinsdag zo 
hoor!’, werd er meteen bij verteld. Een andere keer, zo rond 
5 december, trakteerden zwarte pieten op warme chocolade-
melk en speculaas. 
Onderhand begin ik wel wat ‘ingeburgerd’ te raken, ken al 
diverse voornamen en lever nu zelf een bijdrage door wan-
delingen uit te zetten. In schoolvakanties loopt Onne tegen-
woordig meestal ook mee, hij is dan de jongste deelnemer 
– de andere keren ben ík dat waarschijnlijk.

Dinsdag 16 december 2008 was ook weer apart. Truus Kus-
ters trakteerde op beschuit met roze muisjes, niet omdat ze 

net bevallen was van een dochter, maar haar eigen dochter 
(die in Guatemala woont) wel. Ze is dus oma geworden. 
De wandeling van die dag is door haar uitgezet. Dat houdt 
in: met routebeschrijving in de hand voorop lopen en de 
soepbestelling voor de caférust doorbellen. De route heeft 
ze een paar maal voorgelopen met een paar anderen, de 
dinsdag ervoor nog in de sneeuw. Toen zij zag dat er een 
pad omgeploegd was, heeft ze route op het allerlaatst nog 
aangepast.
Terwijl ik naast haar loop, belt ze even naar de caférust voor 
de soepbestelling van deze jubileumtocht (13 erwten- en 2 
groentesoep). De uitbater schrikt als hij hoort dat we met 52 
wandelaars komen. 
Al wandelend probeer ik aantekeningen te maken. Takken 
zwiepen af en toe in mijn gezicht, nog net niet stap ik in de 
Schotse hooglanderpoep, of struikel ik over boomwortels. 
Thuis achter de computer probeer ik het geschrevene te ont-
cijferen. 

La Gomera
Truus van Vessem wordt dit jaar 70 en is behalve met de zorg 
om hun (klein)kinderen nog steeds druk bezig met allerlei 
activiteiten. Het secretariaat van een sportclubje heeft ze 
onlangs wel overgedragen aan anderen. Behalve wandelen 
is er nog tijd voor badminton. Verder is ze secretaris van een 
bewonersvereniging. 
Als ik haar eind november bel, is ze net bezig met het schrij-
ven van 160 kerstkaarten. Hierna gaat ze twee weken op 
(wandel)vakantie. Terwijl wij (andere dinsdagwandelaars) 
op 16 december in de mist rond het vriespunt over de Stip-
pelberg dwalen, liggen Kees en Truus in zee of wandelen 
over het Canarische eiland La Gomera, waar het dan 16 à 
20° C is. Volgens Truus een eiland om verliefd op te worden, 
een rustig eiland zonder massatoerisme met kleine strand-
jes, maar ook met steile hellingen. Ze komen er met enige 
regelmaat.
Verder is ze iedere maandagavond met Kees te vinden bij 
het eerbiedwaardige Gerlach Instituut om de algemene ont-
wikkeling te verbreden en te verdiepen. Het studeren is zij 
nog niet verleerd. Vakken als kunstgeschiedenis, filosofie, 
psychologie, sociologie, literatuur, communicatie en wereld-
godsdiensten komen er aan bod.

Warm afscheid van Truus die na tien jaar het stokje overgeeft

Kletsnatte jubileumtocht WoD in Nuenen
Als ik 13 januari 2009 bij café Schafrath te Nuenen bin-
nenkom, wacht mij meteen een hartelijk welkom. Het is 
al aardig druk en we worden dit keer verwend met koffie 
of thee en een dikke plak cake. Samen met ‘voorloper’ 
Kees van Vessem kijk ik alvast naar de route van de ju-
bileumtocht; deze gaat onder andere door het Nuenens 
Broek. Hij hoopt dat het daar niet te nat is...
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Toegift: routeboekje met 
gedicht van Kees

Tijdens de (helaas behoorlijk verregen-
de, maar daarom niet minder geslaag-
de) jubileumtocht van het Wandelen op  
Dinsdag kregen de deelnemers na af-
loop  allemaal een routebeschrijving 
mee, compleet met ingetekende kaart. 
Een extra reden om deze met zorg 
uitgezette tocht nog een keer over te 
doen bij zonniger weer.

Op de achterkant prijkte dit gedicht 
van Kees van Vessem:   

Tien jaar wandelen
Tien jaar de dinsdag

De bossen, de beken, de wegen
De wolken en de regen

Waar we ook lopen mochten
Onvergetelijke tochten!

Op 13 januari j.l. heeft Truus na tien 
jaar het commissiestokje overgegeven. 
Zij houdt van afwisseling, niet te lang 
blijven hangen bij hetzelfde werk of 
dezelfde hobby’s. Ooit begon zij in de 
verpleging. Via allerlei opleidingen en 
studies heeft ze tal van banen gehad en 
de laatste tien jaar van haar carrière is 
ze zelfs opgeklommen tot manager. 
Tien jaar geleden ging Truus met de 
vut. In het OLAT Nieuws zag ze de op-
roep voor het dinsdagwandelen. Na 
drie tochten nam ze de organisatie 
over van Theo Tromp. 
Vooral het ‘sociale gebeuren’ van het 
WoD spreekt haar aan. Ze memoreert 
een markante wandelaar, in het dage-
lijkse leven directeur, die door zijn col-
lega’s alleen met zijn achternaam werd 
aangesproken, maar bij het wandelen 
hartelijk welkom werd geheten: “Hallo 
Chris, wat fijn dat je er bent...” 
Zeer gedenkwaardig was de tocht bijna 
twee jaar geleden, toen een groep van 
65 wandelaars de route van de overle-
den Piet Boudewijns liep en de familie 
zijn as uitstrooide op een mooi plekje in een Tilburgs park. 
Voor Truus is ook het open, vrijblijvende karakter een be-
langrijk punt. Je hoeft je niet aan- of af te melden en als je lid 
bent van OLAT kost het niets. Om half tien ’s ochtends kun 
je nog beslissen of je wel of niet meegaat. 

Om beurten
De dinsdagwandelingen worden om beurten georganiseerd 
door de deelnemers zelf. Zo kom je in gebieden die de orga-
nisator zelf het beste kent en ontdek je de mooiste paadjes 
van Noord-Brabant en het noorden van Limburg (en toen Piet 
Boudewijns nog leefde, ook wel in het westen van Brabant). 

Eén keer in de zomer ligt het reisdoel iets verder weg, naar 
een plek die bereikbaar is per trein. Ook was er weleens een 
tocht naar de Ardennen met buitenlandspecialist Toon van 
Wordragen en zijn kameraad Jan Hendrix. 
Spontaan ontstaan er ook andere (wandel)initiatieven. Op 
de ‘andere’ dinsdag loopt een groepje van 9 man/vrouw 
(deze passen precies in twee auto’s) diverse lange-afstandpa-
den. Het Pelgrimspad en het Airbornepad zijn zo al belopen. 

Ook ging er een paar jaar geleden een groep wandelaars met 
elkaar naar Spanje. 
De grootte van de groep wordt soms wel als een probleem 
ervaren. Toen er gemiddeld dertig wandelaars kwamen, is 
er een ‘proef’ geweest om te splitsen. Er kwamen twee ver-
trektijden met een half uur ertussen, maar dat heeft niet 
lang gewerkt. Nu bestaat de groep al meestal uit meer dan 
vijftig wandelaars!
Een ander idee was het geheel te splitsen in drie regio’s: Den 
Bosch, Weert en Eindhoven. Dit ging uiteindelijk ook niet 
door. De Weertse groep zou dan concurrent worden van de 
plaatselijke atletiekclub, die eveneens doordeweekse wande-
lactiviteiten organiseert, dus werd ook dit idee weer afge-
blazen. 

Op de jubileumtocht komt na uren in de regen een vijftigtal 
wandelaars bemodderd binnen bij de 3 Gebroeders in Ger-
wen om op te drogen en te lunchen. Chris Koehler brengt 
ons daar nog een bezoek, net als Ria van Gestel.
Door de Stiphoutse bossen (waar fotografe Winnifred enkele 
jaren geleden haar schouder brak toen ze struikelde) had 
ik meer bomen verwacht en smalle bospaadjes, maar het 
is er verrassend open en we proberen er langs alle vennen 
te gaan. Na 20 km zijn we weer terug bij Schafrath en daar 
zien we Jos en Els Scheepers, die voorheen ook meeorgani-
seerden. Ook Annie van Veggel komt nog even binnenval-
len. Wandelboekjes worden bij de bar afgestempeld en de 
consumptiebonnen worden ‘verzilverd’. Mijn poncho is niet 
uitgeweest en zit net als mijn broek en schoenen onder de 
modder. Mieke bedankt Truus met een bloemetje en eindigt 
haar toespraak met de dringende vraag: “Je blijft toch nog 
wel met ons meewandelen?!?” 
Als ik weer huiswaarts ga, zitten in de opkamer ‘nieuwe’ en 
‘oude’ organisatoren gezellig samen aan de borrel.

-Joop Reichenfeld-
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De winter was gevallen. Het vroor dat het kraakte en er lag 
een klassiek dik pak sneeuw.
De jubileumtocht van dinsdag 13 januari had dan ook een 
speciale plaats gekregen in mijn voorbereidingen. Het zou 
een gedenkwaardige tocht worden; dwars over sneeuwvel-
den en ijsvlakten. Om op alles geprepareerd te zijn, was de 
zondag ervoor een simulatieoefening ‘sneeuwlopen’ ingelast 
in de bossen rond Heeze – compleet met parka´s, sneeuw-
schoenen en sneeuwbril.
Een jubileumtocht, ijs en we-
der dienende? Geen sprake 
van. Afgetraind en goed 
voorbereid!

In de wetenschap dat zelfs 
een inspanningsfysioloog 
ons niet beter had kunnen 
adviseren, doken we al vroeg 
op de maandagavond het 
bed in.
Het was nog donker bij het 
opstaan. Nieuwsgierig keek 
ik naar buiten. Géén sneeuw 
in de tuin. Onwennig wreef ik in mijn nog 
slaperige ogen. Geen sneeuw?! Ik wachtte 
tot het licht was. Nog steeds geen sneeuw 
te zien. Welke misselijke grappenmaker 
had deze praktical joke uitgehaald? Voor-
zichtig keek ik over de schutting bij de bu-
ren. Ook daar niets. Bij de andere buren? 
Nee, ook niet. Mijn hele visioen over een 
gedenkwaardige WoD-expeditie lag aan 
gort. Het regende.

Ietwat verdwaasd reden we naar Nuenen. Poolbasis café 
Schafrath zou ons vertrekpunt zijn. Het laatste rantsoen as-
tronautenvoedsel werd daar vervangen door een dikke plak 
cake.
Met 51 wandelaars (expeditieleden durf ik niet meer te zeg-
gen) trokken we weg. Het regende nog steeds. Op naar het 
Nuenens Broek! Kenners weten dat dit gebied zó nat is dat 
het nauwelijks begaanbaar is in de winter. Overal slootjes 
en moerasbos. Deze keer had het anders moeten worden. 
Gesteund door een ijsvloer dachten we – net als Amundsen 
die in 1909 over het ijs naar de Noordpool trok om daar de 
Noorse vlag te planten – het hart van het Broek te bereiken. 
In plaats daarvan sopten we door plassen en modder glib-
berend en glijdend voorwaarts en zijwaarts. Ook bleek nie-
mand van ons een Noorse vlag bij zich te hebben. 
Na de passage door het Nuenens Broek trokken we door de 
Stad van Gerwen. Deze zogenaamde stad bleek echter een 
klein gehucht te zijn. Onze meegereisde cartograaf tekende 
deze omissie onmiddellijk aan op zijn kaarten. Ook hier re-
gende het.

We trokken voort en bereikten het Wilhelminakanaal, ver-

noemd naar een vroegere koningin. In plaats van dolle ijs-
pret met hardrijders, pirouettendraaiers en kinderen achter 
een stoeltje zagen we alleen plassen op het ijs. Jammer! We 
hadden de wandelaars graag een half uurtje ijsvrij gegeven, 
maar helaas....
De koek-en-zopie-tent van De 3 Gebroeders in Gerwen bleek 
getransformeerd te zijn in een chique restaurant. Gelukkig 
met warme chocolademelk, soep en glühwein. Dat dan weer 

wel.
Na het verplichte oorlam vervolg-
den we – ondanks de regen – onze 
weg tot aan het Kamerven dat 
midden op de hei ligt. Deze grote 
ruige vlakte lag aan het einde van 
de bekende wereld. Het was een 
uitdaging geweest om dwars de 
sneeuwvelden over te steken met 
proviand op de sleden, geleid door 
sledehonden en kompas. Dit viel in 
het water. Moeras en regen. Water 
van onderen en water van boven. 
Bovendien mogen er bij WoD geen 
honden mee. Uiteindelijk sjokten 
we met de boterhammen in de rug-
zak het ven rond.
Steeds dieper trokken we het bos 
in. Op weg naar de onbekende ven-
netjes die er nog zouden moeten 
liggen volgens de overlevering. De 
cartograaf stelde voor om ze later 
de namen te geven van onze expe-
ditieleiders Piet, Toon, Mieke, Truus, 
Nettie en Kees. We hadden willen 
speuren naar sporen in de sneeuw. 

Helaas geen enkel teken van vroeger menselijk leven te zien. 
Er viel geen spoor en geen sneeuw te bekennen. Alleen re-
gen. De vennetjes zouden later de volksnamen Kikkerven, 
Wasven, Kromven, Witven en de Meer krijgen.

Gezien de omstandigheden werd besloten de terugweg te 
zoeken. Bovendien regende het. Uiteindelijk weergekeerd 
op de basis werden we onthaald op een extra oorlam, warme 
drankjes en nog warmere toespraken. Herinneringen wer-
den uitgereikt. Ongetwijfeld een waardevol aandenken voor 
boven het bed.
Later ging het gerucht dat een aantal expeditieleden onder-
weg geheimzinnige geel-blauwe tekens hadden waargeno-
men. Een enkeling had gemeend zelfs een keer het woord 
OLAT hierop te kunnen ontcijferen. Wat dat woord betekent 
zal voorlopig wel geheim blijven tot 2024 als WOD 25 jaar 
bestaat en de volgende jubileumtocht gehouden wordt. 
Ook in januari, óók in de winter.
IJs en weder dienende.

Uw chroniqueur,
-Kees van Vessem-

‘IJs en weder dienende’
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EVEN VOORSTELLEN: COMMISSIE WANDELEN OP DINSDAG
De nieuwe commissie WoD is al van start gegaan. De eerste ver-
gadering was op 20 januari. 
In december was er al een oproep gedaan aan de wandelaars: 
iedereen kon tot 13 januari zijn wandeling aanmelden – het gaat 
dan vooral om de startlocatie. Zo kan er dan snel een afwisse-
lend halfjaarprogramma in elkaar gezet worden met om de an-
dere week een tocht van 20 kilometer. 

Piet van de Zande zit de commissie 
voor. Hij ging zo’n 4 jaar geleden met zijn 
vrouw Irma naar de dinsdagwandeling. 
Toos, een vriendin, was al lid en nam Irma 
(toen die vijf jaar geleden in de vut kwam) 
mee. Als Toos niet kon, dan ging Piet. Een 
wandeling van Toos en Irma werkte Piet 
uit op de computer en zo werd hij toch 
maar eens lid en ging deelnemen aan de 
commissie. Irma gaat altijd wel mee, maar 

bemoeit zich niet met de commissie; ze ziet zichzelf meer als een 
gezelschapsdame.

Kees van Iersel (foto boven), die 8 jaar geleden met de VUT ging 
was eerst alleen lid van de KNBLO, regio Brabant/Zeeland. Hij 
liep mee met de winterserie van OLAT en waardeerde de goede 
organisatie. Hij werd lid en ging ook op dinsdag wandelen. Kees 
kwam zelf met routes en werd langzaamaan een meedenker.

Truus Kusters (rechtsboven) kwam – denkt ze – zo’n 5 jaar ge-

leden bij het dins-
dagwandelen. Op 
internet zocht ze 
naar doordeweek-
se wandelingen, 
nadat ze met de 
Vut was gegaan. 
Zo kwam ze bij 
OLAT terecht, en 
schrok eerst van 

de groepsgrootte. Na een tijdje afwezig geweest te zijn, is ze 
nu weer altijd present. De eerste tocht die zij zelf organiseerde 
was bij Griendtsveen. Kees van Vessem schreef er lovend over in 
OLAT Nieuws, hij waande zich in het oerwoud, terwijl hij van de 
Peel lange, rechte wegen had verwacht. Zo’n tien wandelingen 
heeft ze al voor de dinsdaggroep gemaakt. Tegenwoordig is zij 
ook het adres waar de oorkondes vandaan komen.

Mieke van Boxtel (foto hieronder) kwam met haar Toon 5 jaar 
geleden bij de dinsdaggroep; ze zijn maar meteen lid geworden. 
Eerst liepen ze ommetjes van maximaal 8 km, dit werden er dus 
meteen 20. Ook zij schrokken eerst wel van de grootte van de 
groep, maar toen er een paar wandelaars uit hun eigen dorp bij 
zaten, was het ‘ijs gebroken’. Na wat eigen inbreng in de vorm 
van wandelingen zit ze nu ook bij de commissie. Ook zijn ze (net 
als Kees van Iersel) iedere donderdag actief bij de KBO. Wande-
lingen van 8 à 10 km rond de vier kerkdorpen van Haaren zijn nu 
een groot succes, er lopen gemiddeld 60 wandelaar mee!

FOTO LINKS: onderonsje van de gaande en 
komende coördinator van het Wandelen op 
Dinsdag. RECHTS: een warme koffie gaat er 
bij Mieke van Boxtel wel in. ONDER: een korte 
lunchpauze in het bos, nog voor de horecarust 
in Gerwen. RECHTSONDER: Riet van der Lin-
den laat in café Schafrath een stempel zetten. 
Toch weer mooi 20 kilometer erbij!
De foto’s op pag. 22-25 zijn gemaakt door Joop 
Reichenfeld en Winnifred van den Boom. 
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Wandelvakantie van Henri Floor & Coos Verburg 

Wederwaardigheden op de E8 in Duitsland (3) 
Vorig jaar liepen Henri Floor en Coos 
Verburg ook al een flink stuk van de  
Europäischer Fernwanderweg E8 en 
deden zij in woord en beeld verslag 
van hun tocht op internet en in OLAT 
Nieuws. 
Afgelopen zomer nam het tweetal 
weer een gedeelte ‘onder handen’.  
Hier het derde en laatste deel van 
die trektocht door mooi Duitsland. 

datum  woensdag 24 september ‘08
traject Oberlauda - Igersheim
afstand 19 km

We kunnen al om zeven uur ontbijten. 
De bedienster van het overnachting-
adres is geïnteresseerd in onze wandel-
tocht. In het schilderachtige plaatsje 
Lauda maken we nu wel foto’s. 
We verlaten Lauda met zijn mooie vak-
werkhuizen en lopen naar Ober Lauda. 
Hier vervolgen we ons Lange Afstands 
Pad. In Ober Lauda worden een paar 
wegen gerenoveerd. Daar zijn ook de 
wegen van onze E8 bij en hierdoor zijn 

de bijbehorende markeringen verdwe-
nen. Ook hier bewijst onze ingeteken-
de route goed haar dienst. We verlaten 
Ober-Lauda via de Kreuzstraße en ko-
men weer in de bossen. 
Aan het eind van de kruisweg is een 
soort pleintje. Door de regen zijn de ste-
nen glad geworden en ik glijd bijna uit. 
In het bos moeten we tweemaal achter 
elkaar onze rugzak afdoen om onder 
een omgewaaide boom door te krui-
pen. Het weer is nevelig en hier in het 
bos druppelt het wat van de bladeren.
We volgen al enige tijd trajecten van de 
LAW Main-Donau-Weg en de LAW Ba-

den-Württemberg. Rondom Beckstein 
zijn talrijke wijnvelden. 
Voorbij Beckstein ontbreekt op een ge-
geven moment de markering en lopen 
we niet meer op de officiële route. Daar-
bij komen we opnieuw door talrijke 
wijnvelden, waar je de trossen druiven 
duidelijk aan de wijnranken ziet han-
gen.
In Sachsenflur houden we een rust 
naast het slot. Voorbij Sachsenflur heb-
ben we, ondanks bewolking, flinke ver-
gezichten. Bij een afgesloten hut hou-
den we op een bankje nog een rust en 
eten een stuk chocolade.
We komen Bad Mergentheim binnen 
via een industriegebied. Bij een Eiskaf-
fee drinken we koffie en eten wat. Daar-
na bezichtigden we de binnenstad. 
De weg van Bad Mergentheim naar 
Igersheim loopt eerst langs een groot 
Parkhotel (Best Western) met een groot 
Kurpark en vervolgens langs talrijke 
hotels en klinieken. We missen een 
afslag waardoor we pas weer in Igers-
heim op de goede route uitkomen. In 
Igersheim loopt de wandelroute langs 
ons overnachtingadres. Nadat we onze 
rugzakken in onze kamer hebben ge-
legd, bezichtigen we Igersheim. 

datum  donderdag 25 september ‘08
traject Igersheim - Creglingen
afstand 21 km

Er is voor deze dag regen voorspeld, 
maar we worden alleen een beetje nat 
als we naar Weikersheim afdalen en na 
aankomst in Creglingen. 
Na het ontbijt lopen we eerst naar 
Kaufland, een zeer grote supermarkt. 
Aan de overkant van een verkeersweg 
zit een plastic aap op een dak. Buiten 
Igersheim lopen we weer mooi over 
grint- of graswegen. Naar Weikersheim 
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is een zeer rustige route. Het is somber 
weer, maar vooralsnog droog. In Wei-
kersheim hebben we bij een bakker 
een rust, want we kunnen er ook koffie 
drinken. Onze favoriete koffiedrank is 
inmiddels Latte Machiatto. Daarna be-
kijken we de binnenstad van Weikers-
heim en maken talloze foto’s.

Buiten Weikersheim lopen we langs 
een bos dat geheel ommuurd is. Dit is 
rondom Karlsberg gelegen. Bij Queck-
bronn gaan we even van de route af, 
op zoek naar een cafeetje, maar dat is 
er niet. Daarom houden we rust bij een 
overdekte bushalte en eten wat. Een 
poes heeft kennelijk honger want het 
dier probeert op alle mogelijke manie-
ren eten te krijgen. 
We lopen verder naar Neuhausen en 
hopen hier een cafeetje te vinden, maar 
opnieuw zonder resultaat. Naar Nieder-
rimbach loopt ons graspad langs een 
smal beekje. Ook hier is geen café te 
vinden. Daarop hebben we een rust in 
een ruim overdekt bushokje. Ons pad 
stijgt weer en we dwalen weer door een 
bos. Uiteindelijk komen we in Creglin-
gen. Hier staan ook weer veel vakwerk-
huizen.

In het centrum van Creglingen hebben 
we een merkwaardige ontmoeting met 
een jongen van een jaar of 10. Hij biedt 
Coos hulp aan omdat hij ziet dat Coos 
zoekende is. De Haupstraße wist hij 
niet, terwijl we daar nota bene instaan. 
Hij biedt Coos een tekening aan en pas 
nadat ze de tekening aanneemt, zegt 
hij dat het 10 cent kost. Als Coos de te-
kening weer terug wil geven, zegt de 
jongen dat we de tekening maar moe-
ten houden, waarna hij weg loopt. 
Nadat we ons overnachtingadres heb-
ben bereikt, lopen we nog even rond in 
Creglingen en doen vast boodschappen 
voor de volgende dag. Als het begint te 
regenen lopen we weer terug naar ons 
overnachtingadres. ’s Avonds eten we 
warm in de pizzeria.

datum  vrijdag 26 september ‘08
traject Creglingen - Rothenburg 
 o. d. Tauber
afstand 20 km

Als we tegen half negen het overnach-
tingadres verlaten, wijst de eigenaar 
ons een verkorte route naar onze wan-
delroute. Eerst kopen we nog brood bij 
de bakker. Na Creglingen komen we in 
buurtschap Kohlesmühle. Na een vin-
gerhoedmuseum komen we langs de 
Herrgottskirche. Aangezien voor een 
bezoek toegang wordt geheven, gaan 
we aan de kerk voorbij. In Munster 

drinken we koffie in Gasthof Zur Kro-
ne. Vervolgens bereiken we Finsterlohr, 
maar Gasthaus Zur Grünen Baum is 
nog gesloten. Net als we weggaan, gaat 
het Gasthaus open.
Daarna lopen we op korte afstand 
langs Schonach. Nu lopen we een tijd-
lang over graspaden langs bosranden. 
Na Seldeneck daalt ons pad over een as-
faltweg steil met een helling van 20%. 
In Detwang hebben we nog een pauze 
voor koffie. 
Rond kwart over vier komen we op ons 
overnachtingadres aan, nadat we een 
kerstwinkel hebben gezien die tot half 
zeven open is. Coos gaat daar later heen, 
terwijl ik de plaats Rothenburg ob der 
Tauber verken en gedeeltelijk over de 
overdekte stadsmuur loop. Daarna eten 
we warm bij een pizzeria. 

datum  Zaterdag 27 september 2008
traject Met de trein huiswaarts

We konden pas om acht uur ontbijten. 
Daardoor kunnen we pas om 9.06 met 
de trein naar Steinach. Het is in Ro-
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thenburg ob der Tauber zonnig weer, 
in Steinach is het nog mistig en behoor-
lijk fris. 
Op het treintraject van Rothenburg ob 
der Tauber naar Steinach maken we 
nog iets bijzonders mee. Als je op de 
tussenliggende haltes wilt uitstappen, 
dan moet je op een knop drukken, net 
zoals in een bus. Op de tussenliggende 
stations stopt de trein niet. In Steinach 
stappen we over op de trein naar Würz-
burg. Omdat we eerder uit Rothenburg 
ob der Tauber zijn vertrokken dan ge-
pland, hebben we een langere overstap 
in Würzburg.
We hebben al een paar dagen een plat-
tegrond van Würzburg in ons bezit en 
we besluiten dan ook om een ingete-
kende rondwandeling te maken. De 

eerste vier monumenten zijn zo mooi 
dat we geen tijd meer overhouden voor 
de rest. Die vier monumenten zijn res-
pectievelijk het Juliusspital, de Augus-
tinerkirche, Neumünster en de Marien-
kapelle. 
Met de trein van 11:56 vertrekken 
we uit Würzburg en met de trein van 
13:44 verlaten we Frankfurt vliegveld. 
Om 16:40 komen we aan in Arnhem 
en stappen over op de trein van 16:46. 
In Driebergen nemen we de taxi huis-
waarts na eerst nog in pannenkoekres-
taurant De Princehof een pannenkoek 
gegeten te hebben. Om 18:00 uur ko-
men we thuis. 

-Henri Floor-

www.henrifloor.nl

Op zondag 18 januari wilden we heel graag een van de winter-
series van OLAT gaan wandelen. Maar de vooruitzichten wat 
betreft het weer waren nou niet bepaald om over naar huis 
te schrijven. De hele zaterdag hebben 
we op buienradar gekeken wat het weer 
op zondag zou gaan doen: 95% kans op 
regen.
Toch op zondag de wekker maar om 
07.00 uur af laten lopen en toen was het 
droog. Wat het weer de rest van de dag 
zou doen kon ons eigenlijk niet zo veel 
schelen, want als je eenmaal op de start-
plaats bent dan neem je maatregelen 
om niet tot op het bot nat te worden. 
Wij hebben dit dan ook maar gedaan. 
Lekker warm gekleed gingen we om 
09.15 uur van start voor de 20 km. Na 5 km hadden we de eer-
ste wagenrust en daar konden we terecht voor het versterken 
van de inwendige mens. Lekker bakske koffie, thee, chocolade-
melk of bouillon, en als je wilde kon je ook nog een lekkere bo-
terham pakken. Dit alles, zoals altijd bij OLAT helemaal gratis. 
Intussen vielen ook de eerste druppels en na onze regenkle-
ding aan gedaan te hebben en de paraplu open gemaakt te 
hebben, vertrokken we voor het volgende gedeelte van de 
wandeling. Nou, dit was op sommige plaatsen niet echt een 

wandeling te noemen. Het was meer laveren in de modder en 
oppassen dat je er niet op je gat in schoof.
Na ongeveer 11 km kwamen we bij de caférust ‘In den Bocken-

reijder’ in Esbeek. Een hele mooie loca-
tie, waar we onder het genot van een 
tas koffie ons mee gebrachte brood op 
hebben zitten eten. Daar zat ook een lief 
klein manneke lekker bij de open haard 
om onze kaartjes van een controlestem-
pel te voorzien. 
Na gebruik gemaakt te hebben van de 
plee, ikke natuurlijk op het vrouwvolk 
en Wim op het mansvolk, vertrokken 
we weer. Via een hele mooie route naast 
het watertje de Reusel liepen we naar 
de laatste rust bij boerderij De Koekoek 

– en ook daar was weer koffie.
Het was een erg mooie tocht, met heel veel modder en we za-
gen er op het einde ook niet uit. Schoenen tot de rand onder 
de modder, en dat werd toch niet door iedereen in dank afge-
nomen.
Mooie tocht: JA. Maar was het ook leuk? NEE. Volgende keer 
beter hoop ik.

-Nelly van Roosmalen-

Wandelen in Lage Mierde: de buienradar kreeg gelijk
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VIERDAAGSE: ma 20 t/m vr 24 juli 2009

Met inachtneming van het onderstaande is de verblijfperiode in De Ganzenheu-
vel te Nijmegen: zondag 19 juli (16:00 uur) t/m zaterdag 25 juli 2009 (uiterlijk 10:00 
uur).

AANKOMST OP MAANDAG TUSSEN 09:00 EN 17:00 UUR – EN U WENST:

1:  LO LOGIES & ONTBIJT: Vier nachten logies 
 en ontbijt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 Kosten € 117,-
2:  HP HALFPENSION: Vier nachten logies 
 met ontbijt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 en diner op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
 Kosten € 163,-

OLAT-leden krijgen € 10,- korting op de bedragen voor LO en HP.

AANVULLINGEN MET EXTRA’S (1)
BIJ LATER VERTREK
De kosten moeten tegelijk met de reservering worden voldaan!

a:  Diner op vrijdag  Kosten € 26,- 
b:  Logies & ontbijt op zaterdag  Kosten € 26,-
c:  Diner op vrijdag + logies & ontbijt op zaterdag  Kosten € 37,- 

AANVULLINGEN MET EXTRA’S (2)
BIJ AANKOMST OP ZONDAG TUSSEN 16.00 en 18.00 UUR:
De kosten moeten tegelijk met de reservering worden voldaan!

d:  Logies & ontbijt op maandag.  Kosten € 26,-. 
e:   Logies & ontbijt op maandag + diner op vrijdag  Kosten € 37,-. 
f:  Logies & ontbijt op maandag en zaterdag  Kosten € 51,-. 
g:  Logies & ontbijt op maandag en zaterdag + diner op vrijdag  Kosten € 63,- 

Vriendelijk verzoek om bij de eerste betaling aan te geven: LO of HP
Eventueel aangevuld met een onder de letters a t/m g vermelde mogelijkheid.

RESERVEREN:  kan uitsluitend door overmaken op 
 bankrekeningnummer 2608214
 t.n.v. Wandelsportvereniging OLAT
 Herdersveld 159, 5665 JN  Geldrop 

IBAN:  NL83 INGB 0002608214
BIC: INGBNL2A

BETALEN INEENS OF IN GEDEELTEN
OLAT accepteert alleen in euro’s afgeronde, (deel-)betalingen van minimaal € 25,- 
Vóór 01 juli 2009 dient het volledige bedrag door OLAT te zijn ontvangen. 
Na deze datum worden de (deel-)betalingen met € 10,- p.p verhoogd.

INFORMATIE:  Hein Lenders:  06-12074473

Tot slot nog wat praktische aanwijzingen: 
U dient zelf een slaapzak en luchtbed of matras mee te nemen (max. 90 cm. breed)
.
Het adres van de accommodatie is: Ganzenheuvel 56,  6511 WD  Nijmegen.
Aan dit adres is geen parkeergelegenheid. Wel kan er gelost en geladen worden.
Parkeergelegenheid (onder voorbehoud) op loopafstand.

Nu al reserveren 
voor Nijmegen!
Het lijkt nog zo ver weg, maar wie 
straks verzekerd wil zijn van een ge-
zellig plekje in hartje Nijmegen, kan 
beter zo snel mogelijk een reservering 
maken bij Hein Lenders. 

Zoals ieder jaar heeft OLAT tijdens de 
Vierdaagse de hele Ganzenheuvel af-
gehuurd. De wandelaars slapen er in 
de sportzalen en kunnen daarnaast 
gebruik maken van de horecafacili-
teiten: de bar annex ontmoetingsrui-
met en de zaal waar ontbijt en warme 
maaltijden worden geserveerd. 

Hein Lenders heeft een inschrijfformu-
lier gemaakt (zie hiernaast) waarop al-
lerlei mogelijkheden  op een rijtje zijn 
gezet. 
Het standaard-arrangement van 4 
Vierdaagse-nachten kan naar believen 
worden uitgebreid, indien u eerder in 
Nijmegen wilt aankomen (wat zeker 
aan te bevelen is, omdat men dan al 
een dag eerder de startkaarten kan 
ophalen en van de feestelijkheden kan 
genieten), of na het blarenbal graag 
nog een nachtje langer blijft. Ook wat 
betreft maaltijden levert Hein prak-
tisch maatwerk.   

Het formulier lijkt misschien wat inge-
wikkeld, maar het wijst zich allemaal 
vanzelf.  
En komt u er niet helemaal uit, neem 
dan gerust contact op met Hein. 
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De heer Eijssen overleed in 1990, maar 
gelukkig was er toen al een stichting 
“R.K. Kerst-Boete-Bidweg ‘Te voet naar 
Banneux’ opgericht, die er voor zorgt 
dat de pelgrimage nog steeds wordt ge-
organiseerd.

In ongeveer 4 weken in 2007 en 2008 
heb ik van Le-Puy-en-Velay naar St. 
Jean-Pied-de-Port zo’n 750 pelgrimage-
kilometer afgelegd, als onderdeel van 
de route naar Santiago de Compostela. 
Van Nel en Sjaak van de Raad (foto), die 
daar ook aan deelnamen, hoorde ik dat 
deze wandeling bestond. Ook Arie Eve-
groen gaat er naar toe. 
Ik slaap met het echtpaar Van de Raad 
bij de familie Roverts in Geleen. Dit 
is een ‘Vrienden op de fiets’-overnach-
ting, en als alle overnachtingadressen 
van deze stichting zo goed zijn, zal ik 
er zeker vaker gebruik van maken.
Het is trouwens zeer aardig van onze 
gastheer- en gastvrouw, dat ze slaap-
ruimte beschikbaar stellen op 23 de-
cember en op Kerstavond. De meeste 
mensen zullen op deze dagen liever 
geen ‘vreemde eenden in de bijt’ wil-
len hebben. We komen op 23 decem-
ber om 5 uur in Geleen aan en na een 
kopje koffie zitten we meteen aan een 
uitstekende warme maaltijd. Er is een 
lekkere ongedwongen sfeer, wat niet zo 
vreemd is, omdat Sjaak en Nel al zeven-
tien jaar op dit adres slapen.

De volgende dag vroeg opgestaan, want 
om half 9 wordt er een mis opgedragen 
in de kerk van de H.H. Nicolaas en Bar-
bara. De auto parkeren we achter het 
station in Valkenburg, waarna het vijf 
minuten lopen is naar de kerk. Zij ligt 
midden in het toeristische wandelge-
bied van Valkenburg. Daar krijgen we 
ook de reiszegen van de priester. Een 
wandelvriend van ons uit Sibbe, Ger 

Reneerkens, draagt de eerste 6 kilome-
ter het banier van de bedevaart. Het 
is een beetje triestig weer: veel bewol-
king, waar gelukkig heel weinig regen 
uit valt. De temperatuur is goed: rond 
de zes graden. Twee dagen later moeten 
we het met een temperatuur van 0 gra-
den doen. 
Ook de wind zit mee: in de rug, vanuit 
het noorden, maar niet koud. De eerste 
klim krijgen we bij het verlaten van 
Valkenburg. Dit zijn we al gewend van 
de Heuvellandwandelingen in augus-
tus, dus we weten dat het niet lang kan 
duren. Na Sibbe krijgen we Margraten 
en hier krijgen we een enorme hoosbui 
over ons heen.
Het wandeltempo is vrij hoog. Je zou 
denken dat men op een tocht waar er 
veel wordt gebeden en nagedacht net 
iets onder de gemiddelde wandelsnel-

heid zou lopen. Arie en ik laten ons 
daar in eerste instantie niet door van 
de wijs brengen.
Na 10 kilometer, niet ver van de grens, 
worden er veiligheidsvesten uitge-
deeld. Even verderop de grensovergang 
en daarna is er gelegenheid om te rus-
ten. Er zijn drie cafés en in het café in 
Schilberg tref ik Nel en Sjaak weer, die 
een eindje op mij uitgelopen zijn. Hier-
na lopen we met zijn drieën verder, de 
Voerstreek in. We lopen over verharde 
doorgaande wegen, maar als men een 
onverhard parcours over natuurpaden 
had uitgezet, dan had men hier een 
tweedaagse van moeten maken. We lo-
pen door het Rode Bos naar Aubel. Van 
die kleur is onder deze winterse om-
standigheden niets te merken. Wel zien 
we een dode das in een greppel liggen. 
Hij ziet er nog gaaf uit, waarschijnlijk 
toch niet door een auto aan zijn eind 
gekomen.
De tweede rust, op 22 kilometer in Au-
bel. Het is inmiddels al middag. In dit 
café kunnen we kerstmutsjes krijgen 
bij een bepaald merk bier..

Het landschap begint nu steeds meer te 
glooien, langzaam naar zeker komen 
de Ardennen dichterbij. Het dorpje Bat-
tice, waar we de derde rust (33km) heb-
ben, is het hoogste punt van de wandel-
tocht. In dit café is het behoorlijk druk. 
Misschien hebben we veel voorlopers 
alweer ingehaald. Aan de andere kant 
kunnen het ook mensen zijn die maar 
een gedeelte lopen. Het is mij achteraf 
niet duidelijk, hoeveel van de 1500 

De R.K. Kerst-Boete-Bidweg: een heel speciale ervaring 

Te voet van Valkenburg naar Banneux
Ooit was er een Valkenburgse boek-
houder en belastingadviseur, Flo-
rent Eijssen, die deze tocht in 1933 
voor het eerst liep. Aangekomen bij 
de heilige maagd Maria bad hij voor 
eigen en andermans zielenheil. Hij 
legde het 52 kilometer lange traject 
soms op blote voeten af. In de loop 
der jaren sloten velen zich bij hem 
aan en anno 2008 zijn er meer dan 
1500 pelgrims op de been. 
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wandelaars inderdaad de hele tocht 
hebben gelopen. 

Nu gaan de veiligheidsvesten aan, want 
binnen een uur is het donker. Door het 
sombere weer valt de schemering veel 
eerder in. We lopen weer een behoor-
lijk stuk, 12 km, naar de laatste rust 
voor Banneux, Pepinster. Gelukkig is 
er meestal een trottoir of fietspad langs 
de weg en is er straatverlichting.
De dorpjes liggen nu ook dichter bij el-
kaar, zodat je niet veel meer in het bui-
tengebied komt. Binnen 50 minuten 
passeren we hier drie watertorens.
In Pepinster treffen we Hennie Peeters. 
Zij is met de auto en brengt na afloop 
van de bedevaart Arie en haar man 
Theo terug naar Heerlen. Er wordt hier 
behoorlijk ingenomen, misschien komt 
dat omdat we hierna een behoorlijke 
klim naar boven gaan maken. Eenmaal 
boven word ik echt geëscorteerd door 
Sjaak en Nel. Ze hebben allebei een 
zaklantaarn (ik dus niet!) en schijnen 
op de grond, zodat ik goed kan zien 
waar de stoep eindigt en de weg begint. 
Zou toch heel vervelend zijn, als ik 2 
kilometer voor het eind mijn voet zou 
verstuiken! 

In totaal lopen we op het laatste stuk 
meer dan een half uur in het donker. 
En toen, ruim elf uur nadat we zijn ver-
trokken, de aankomst bij de bron waar 
Maria drie kwart eeuw geleden aan en-
kele mensen verscheen. Niet ver daar-
vandaan is een kapel, waar honderden 
kaarsjes branden, door iedere bezoeker 
aangestoken met een andere intentie.
Het komt goed uit dat er in de regio 
Eindhoven iemand al geruime tijd in 
de lappenmand zit, zodat het ook voor 
mij niet zo maar ‘vuurtje stoken’ is. 

Daarna naar de cafetaria annex religi-
euze curiositeitenwinkel, want na zo-
veel kilometer lopen moet natuurlijk 
de inwendige mens worden verzorgd. 

Zo kunnen we ook voor de mis al aan 
de kelken beginnen, met daarin ‘mon 
favorite’ (om het een beetje Waals te 
houden, Ben van de Velden weet waar 
ik het over heb!). Ook treffen we daar 
nog Sjef Koolen met zijn vrouw, een 
OLAT-er die veel pelgrimservaring 
heeft.
De mis is niet in een oude kerk of basi-
liek, maar in een grote hal, genaamd 
de Grote kerk van de Maagd der Armen. 
Dit gebouw is speciaal vanwege het be-
zoek van paus Johannes Paulus II neer-
gezet. Er zingt een koor uit Mechelen, 
helaas geen kerstmeezingers, wat ei-
genlijk toch leuker was geweest.
Rond middernacht in een uur terug 
naar Valkenburg, dan weet je tenmin-
ste dat je een afstand gelopen hebt. 
De volgende dag niet zo laat opgestaan, 
zodat ons gastgezin eindelijk met eigen 
familie en kennissen Kerstmis kan vie-
ren. Maar niet nadat wij van hen een 
cadeautje meekregen: een fles zelf ge-
bottelde druivenwijn.
Dit was mijn eerste ‘korte’ bedevaart 
in de Benelux. Het was buiten kijf een 
heel speciale ervaring.

-Peter van de Ven-




